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instanties in Londen en Batavia bekend, maar regering en gouvernement
mochten het vooral in '4I als waarschijnlijk zien dat Nederlands-Indië, als
Japan tot de aanval overging, zich niet alléén zou behoeven te verdedigen.
Speciaal bij de Nederlandse bevolkingsgroep in Indië heerste een onbeperkt
vertrouwen in wat Britten en Amerikanen vermochten en doordat die
bevolkingsgroep met eigen ogen zag dat de defensie met veel meer kracht
aangepakt werd dan vóór mei '40, gaf zij zich aan de illusie over dat Indië
als militaire factor bepaald een rol van betekenis zou kunnen spelen.
Hoe zagen de tientallen miljoenen Indonesiërs de situatie?
De meesten hunner hulden zich, althans wanneer zij met Nederlanders in

contact kwamen, in een ondoorgrondelijk zwijgen of waren geneigd te
zeggen wat die Nederlanders graag hoorden. Zeker, er was bij diegenen die in
een persoonlijke dienstbetrekking tot Nederlanders stonden, vaak sprake van
verbondenheid met hen of met Nederland in het algemeen, maar dat bete-
kende weinig voor de opvattingen van de brede massa. Velen onder de
Indonesiërs vreesden dat oprechtheid hen in maatschappelijk opzicht zou
schaden. Die terughoudendheid werd evenwel in juli' 40, bijna twee maan-
den na de bezetting van Nederland, door een hunner, mr. Sastromoeljono,
een advocaat en procureur te Semarang, overwonnen; in een bespreking
met een officiële commissie welke naging hoe de weerbaarheid der Indo-
nesiërs versterkt kon worden, onderstreepte hij dat onder de Indonesiërs de
groepen van 'de werkelijk loyalen' en 'de staatsgevaarlijken' maar klein
waren doch dat de meerderheid der Indonesische bevolking bestond uit
'staatsonverschilligen of staatslauwen' . 'De groep', aldus het verslag van
mr. Sastromoeljono's mededelingen,

'vertoont verscheidene nuanceringen, maar zoals de naam het reeds aanduidt, is
onverschilligheid haar hootdkenmerk. Het sterkst komt dat in dit verband tot
uiting in dit gezegde: 'Wat kan het mij schelen, of ons land onder Nederland
of een andere mogendheid komt te staan, ik zal er niets bij verliezen; waarom
mij uitgesloofd om de bestaande toestand te handhaven?' Deze mensen zijn be-
paaldelijk niet anti-gezag of anti-Nederlands, het enig positieve in hun gevoelen
is een duidelijk ongeïnteresseerd zijn. Ontevreden zijn zij niet, maar bepaaldelijk
tevreden evenmin.
Weer anderen in deze groep zeggen: 'Moeten wij dit land nu helpen ver-

dedigen tegen buitenlandse aggressie? Waarvoor , is dit dan ons land? Och, als
het alleen maar om financiële bijdragen gaat, ons goed. Mensen in nood dienen
geholpen te worden, maar ons bloed er voor geven, neen!'
Uit dit laatste voorbeeld blijkt het gevoel van: wij hebben ons land en onze

vrijheid verloren, wij berusten in deze toestand, wij doen niets om aan die
toestand een einde te maken, maar evenmin zullen wij iets doen om hem te
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