INDIE BEDREIGD

(wij zullen dat in deel 11 in bijzonderheden weergeven) — het was niettemin
een bewind door vreemden gebleven. De politick-bewusten onder de
Indonesiérs hadden dan ook v66r mei ’40 al duidelijk op groter zeggenschap
aangedrongen, vergeefs.

Onmiddellijk na de Duitse bezetting van Nederland kwam dit punt in
Indi€ opnieuw aan de orde.

Hervormingen ?

Sinds het begin van de 20ste eeuw was in Indié een nationalistische beweging
tot ontwikkeling gekomen, met veel ups en downs overigens. Zij had kort na
november '18 kracht geput uit een toezegging van de toenmalige gouver-
neur-generaal, mr. J. P. graaf van Limburg Stirum, dat de toen pas opge-
richte Volksraad {een vertegenwoordigend college met beperkte bevoegd-
heden en in die tijd met een meerderheid aan Nederlandse leden) na verloop
van tijd ‘daadwerkelijke medezeggenschap in en controle op het bestuur’
zou krijgen. Van Limburg Stirum had gesproken onder de indruk van de
revolutie-berichten uit Europa en met de bedoeling, de gisting in Indié op te
vangen, maar zonder overleg met Den Haag. Zijn beleid werd in feite door
de regering gedesavoueerd.

In ’26 kwam het op West-Java en aan Sumatra’s westkust tot commu-
nistische opstanden. Dertienduizend Indonesiérs (ze heetten toen officieel
nog ‘inlanders’ of ‘inheemsen’, want de begrippen ‘Indonesié’ en ‘Indone-
siérs’ mochten niet gebruikt worden) werden gearresteerd, van wie na enige
tijd tweeduizend naar interneringskampen in het verre Nieuw-Guinea
(Irian) gezonden werden, aan de bovenloop van de Digoel-rivier. In 27
kwam een nieuwe partij naar voren, de Partai Nasional Indonesia, die onder
leiding van een afgestudeerde van de technische hogeschool te Bandoeng,
ir. Sockarno, op het verlenen van onafhankelijkheid ging aandringen.
Soekarno werd in '29 gearresteerd, tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld,
in ’31 vrijgelaten maar opnieuw gearresteerd in “33 (na de rebellie op ‘De
Zeven Provincién’) en toen buiten Java verbannen. Zijn PNI ontbond zich
in ’36. Politieke stromingen onder de Indonesiérs die voor een snel ver-
dwijnen van het Nederlands gezag ijverden, hadden in die tijd de wind niet
mee; onder de politick bewusten waren er velen die beseften dat Indonesié
voorshands eigen maatschappelijke kaders miste om van die onafhankelijk-
heid een realiteit te maken en die voorzagen dat een te vroeg onathankelijk
Indonesié door het autoritaire en chauvinistische Japan opgezogen zou
worden. Geen onathankelijkheid dus, althans niet op korte termijn, maar die
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