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De eerste reactie die zich na de Duitse bezetting van Nederland in Indië
voordeed onder de politiek-bewuste Indonesiërs (verscheidenen van hun
voormannen hadden in Nederland gestudeerd), was een van medeleven
met het Nederlandse volk. Zij beseften tegelijkertijd dat het verdere verloop
van de tweede wereldoorlog nieuwe kansen kon bieden aan het Indonesisch
nationalisme. 'Indonesië', zo schreef een van hun bladen in juni '40, 'kan nu,
zoals in de vorige wereldoorlog, geen toeschouwer blijven als een kind bij
een straatoploop." Het voeren van nieuwe politieke actie was overigens
moeilijker geworden: onder de staat van beleg mochten politieke partijen
louter besloten bijeenkomsten beleggen en daarvoor moest telkens vijf
dagen tevoren verlof worden gevraagd. 'De Indonesische organisaties',
aldus de historicus dr. J. M. Pluvier, 'stonden voor geen andere keuze dan aan
deze maatregel gevolg te geven. Zij deden het over het algemeen niet
morrend, daar zij overtuigd waren van de noodzaak, het de regering in deze
tijden niet moeilijker te maken'2 - men denke aan hun beduchtheid voor
Japan. De belangrijkste organisaties besloten zelfs, het gouvernement zoveel
mogelijk steun te bieden. 'Zij zochten', schreeflater Idenburg, directeur van
het kabinet van de gouverneur-generaal,

'contact met de regering om een gesprek te voeren: zij waren bereid met de
regering mee te werken om, de volksweerstand op te bouwen en verzochten te
worden ingeschakeld in de voorbereidingen. Daartegenover verlangden zij dat
de regering zou toezeggen dat, na de oorlog, ingrijpende staatkundige hervor-
mingen tot stand zouden worden gebracht. De regering was tot een dergelijke
stap niet bereid omdat Holland, , . zich, .. niet over een dergelijke toezegging
zou kunnen uitspreken. Hoewel dit voor de bij die bespreking aanwezige
Indonesiërs een grote teleurstelling was, kwamen zij na lang beraad tot de slotsom
dat zij niettemin hun aanbod van medewerking handhaafden. Maar daarna bleek
dat er feitelijk voor deze mensen en de groepen die zij vertegenwoordigden, niets
te doen was: ons apparaat was daarop niet berekend.I"

De formulering: 'ons apparaat was daarop niet berekend', lijkt ons
onvolledig - Idenburg had kunnen toevoegen: 'de wil ontbrak'. Wij menen
overigens dat het voor de regering inderdaad moeilijk was, toezeggingen
aan de Indonesische nationalisten te doen terwijl het Nederlandse parlement
er zich niet over kon uitspreken; dubbel moeilijk was dat doordat de over-

1 Soeara Katholiek, 7 juni 1940, aangehaald in J. M. Pluvier: Overzicht van de ont-
wikkeling der nationalistische beweging in Indonesië in de jaren 1930 tot 1942 (1953),
p. 168 (verder aan te halen als Pluvier: Overzicht). 2 A.v. 3 P. J. A. Idenburg in
Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlands-Indië (1961),
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