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Japanners waren toen al diep in de Indische archipel doorgedrongen en de
aanwijzing van de vijftien vond niet meer plaats.

*

Ziet men terug op de ontwikkeling welke wij geschetst hebben, dan is het,
wat de houding van het Indische gouvernement en die van de Nederlandse
regering te Londen betreft, opvallend dat eerst het gouvernement en daarna
de regering als rem is opgetreden. Welter wenste in augustus '40 dat het
bijeenkomen van een naoorlogse rijksconferentie aangekondigd zou worden
- van Starkenborgh wilde daar niet aan en ging met Welters denkbeeld pas
accoord tijdens Welters bezoek aan Batavia in april '41. Toen evenwel die
rijksconferentie in juni door van Starkenborgh was aangekondigd, was deze
het die voorstellen indiende voor de aanwijzingsprocedure welke men ten
aanzien van de vijftien vertegenwoordigers van Nederlands-Indië zou kun-
nen volgen en die, van begin december af, zesweken moest wachten voor hij
verlof kreeg, die aanwijzingsprocedure bekend te maken - aanwijzing voor
deelneming aan een beraad dat na afloop van de tweede wereldoorlog zou
moeten plaatsvinden.
In de omstandigheden van eind januari '42 (de Japanners waren overal

aan de winnende hand, de strijd tussen de Britten en de Duitsers en Italianen
in Libye droeg een onbeslist karakter en de Russen hadden zich met moeite
in Moskou en Leningrad kunnen handhaven) droeg de bekendmaking van de
aanwijzingsprocedure een nogal irreëel karakter. Dat het er toch toe kwam,
hield in dat van Starkenborgh die zo lang als het oorlog was, de verhou-
dingen in Indië volledig had wensen te bevriezen (hij begreep heel wel dat
de Indonesiërs uiteindelijk onafhankelijkheid begeerden en zag deze op de
lange duur als onvermijdelijk) of hij wilde of niet, meegesleept was door
het Indonesische nationalisme. Hij moest er niet zonder bezorgdheid de ene
concessiena de andere aan doen - concessiesdie juist omdat zij hem kennelijk
door de tegenstander afgedwongen waren, die tegenstander niet in het minst
bevredigden. In de sinds mei '40 verstreken anderhalf jaar waarin Indië
goeddeels op eigen wieken gedreven had, was het in het overzeese gebieds-
deel min of meer gemeengoed geworden dat Indië's onderschikking aan
Nederland uit de tijd was, maar niet die onderschikking vormde het wer-
kelijke probleem; dat probleem werd gevormd door het feit dat de Indo-
nesiërs niet baas in eigen huis waren.
Dat zou een bepalend element worden in veler houding jegens de Japanse

inbreker.


