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In iuli was komen vast te staan, dat een speciale Japanse vertegenwoordiger
zich voor het voeren van onderhandelingen naar Batavia zou begeven.
Een Japanse generaal, Kuniaki Koiso, zou, nadat eerst twee andere namen
genoemd waren, als vertegenwoordiger aangewezen worden. Welnu, het
persbureau Reuter berichtte op 3 augustus dat Koiso in een interview ver-
klaard had dat Nederlands-Indië 'lange tijd als een buitenlandsè kolonie was
geëxploiteerd en onderdrukt'; 'de opbouw van de Nieuwe Orde in Azië
eist', aldus de generaal, 'dat deze Nederlandse eilanden niet ten eeuwigen
dage hun huidige status behouden. Uit zedelijk oogpunt is de emancipatie
van de volkeren van het Oosten voorbestemd om met gebruikmaking van
alle middelen uitgevoerd te worden.'

Het kon moeilijk duidelijker, en niet alleen voor het Indische gouverne-
ment maar ook voor Welter en van Kleffens stond onmiddellijk vast dat,
zo er al met Japan onderhandeld zou worden, dan in elk geval niet met
generaal Koiso en dat die onderhandelingen gericht moesten zijn op het
tot een minimum reduceren van eventuele concessies. Er werd aan Japan
meegedeeld dat Koiso in Batavia niet welkom zou zijn. Eind augustus deed
Tokio weten dat het graag een uitgebreide delegatie naar Batavia zou
zenden met de m.inister van handel en nijverheid, Ichizo Kobayashi, aan
het hoofd en dat deze, aangezien hij minister was, met van Starkenborgh
persoonlijk wenste te onderhandelen. Dat laatste werd geweigerd. De kleine,
door het Indische gouvernement samengestelde delegatie kwam onder
leiding te staan van de directeur van economische zaken, van Mook, zij het
dat deze, om Japan ietwat tegemoet te komen en om te onderstrepen dat hij
namens het koninkrijk zou spreken, de rang kreeg van buitengewoon gezant
en gevolmachtigd minister.

Had Japan, de minister van handel en nijverheid afvaardigend, aan Neder-
lands-Indië dan slechts economische eisen te stellen? Natuurlijk niet. Die eisen
waren slechts een eerste stap in de richting die de Japanse regering wenste in
te slaan - een richting die door de indiscrete Koiso duidelijk aangegeven was.
Ten behoeve van Kobayashi werd op 21 augustus door de Japanse regering
een richtlijn geformuleerd die precies aangaf wat Japan uiteindelijk wenste te
bereiken": het Nederlands-Indische gouvernement diende de betrekkingen
met de Nederlandse regering te Londen af te breken en zich voortaan te
gedragen als lid van de 'Groot-Oost-Aziatische Welvaartssfeer', het moest
aandeIndonesiërs volledige autonomie toestaan (m.a.w. :het moest abdiceren)

1 Inlichtingen verstrekt door dr. Takashi Saito, hoogleraar aan de Gakushuin
universiteit te Tokio, bij briefvan6 maart 1978.
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