
WAT WILDE JAPAN BEREIKEN)

en het diende met Japan een militair verdedigingsverdrag te sluiten; bij dat
laatste zou Japan er zonder twijfel op gestaan hebben dat het het recht kreeg,
eigen strijdkrachten naar Indië over te brengen.

*

Op 12 september arriveerde de Japanse delegatie in Batavia. Kobayashi bleef
daar tot 22 oktober (inmiddels waren de Japanners de noordelijke helft van
Frans-Indo-China binnengerukt) enkeerde toen teleurgesteld naar Japan terug
(zijn delegatie blééf), Een tweede leider, de Japanse oud-minister van buiten-
landse zaken, Kenkichi Yoshizawa, arriveerde op 28 december' 40 en vertrok
op 27 juni' 41, d.w.z. na zes maanden onderhandelen, maar nu met zijn gehele
delegatie. Op die onderhandelingen met Japan komen wij in deel II terug.
Dat Japan daarbij veel minder bereikt had dan het wenste, willen wij hier
alleen toelichten op het belangrijkste punt: de uitvoer van Indische aardolie.
Kobayashi was begonnen met een jaarlijkse uitvoer te eisen van bijna

4 mln ton (meer dan de helft van de totale Indische productie), hij kreeg de
toezegging dat het Indische gouvernement bereid was te bevorderen dat de
uitvoer naar Japan (570 000 ton in '39) uitgebreid zou worden tot 1 800 000

ton. Yoshizawa, de tweede leider van de Japanse delegatie, eiste eveneens
een jaarlijkse uitvoer van bijna 4 mln ton, werd voor elke verdere uitbreiding
verwezen naar directe onderhandelingen met de olieproducerende maat-
schappijen en kreeg te horen dat vergroting van de lopende productie
uitgesloten was. Japan had dus reden voor teleurstelling - en van Maak,
inmiddels tot eredoctor gepromoveerd, had zich een even vasthoudend als
fantasierijk onderhandelaar betoond, fantasierijk vooral in het ontwikkelen
van argumentaties waardoor tijd gewonnen werd. Het bereikte resultaat
was vooral de Amerikaanse regering een pak van het hart; zij had geruime
tijd gevreesd dat Indië aan Japan veel verdergaande concessies zou doen.
Die vrees was eigenlijk van de aanvang af ongegrond: Indië voerde een

fermere politiek en nam meer risico's dan men in Washington verwacht
had - wij spreken van 'risico's' mede omdat president Roosevelt (het was
hem van Nederlandse kant na Koiso's uitlatingen onmiddellijk gevraagd) niet
in staat was geweest, Nederland toe te zeggen dat de Verenigde Staten Japan
de oorlog zouden verklaren wanneer Japan Nederlands-Indië zou aanvallen.
Er groeide in Washington waardering voor de weerbare houding der
Nederlanders. Toen Roosevelt besloot, een Japanse bezetting van de zuide-
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