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lijke helft van Indo-China met een embargo op de uitvoer naar Japan te
beantwoorden, liet hij dan ook de Engelse regering opdragen, de Nederland-
se te waarschuwen dat het embargo komende was; ook van Starkenborgh
werd ingelicht. In Londen leidde evenwel een misverstand tussen Hart
(hoofd van de economische afdeling van Koloniën) en het Ministry of
Economie Warjàre er toe dat de Nederlandse regering op zaterdag 26 juli '4I
(in Londen en Washington: vrijdag 25 juli) volledig verrast werd, toen de
persbureaus het bericht van het Amerikaanse embargo doorgaven. Ook het
Indische gouvernement wist niet dat Amerika zo prompt zou reageren.
Van Mook riep enkele medewerkers bijeen en na een weekend van hard
werken werden op maandagmorgen regelingen gepubliceerd die de ver-
breking betekenden van het handels- en betalingsverkeer met Japan; in de
maanden die volgden, reisden van de zevenduizend Japanners die zich in
Indië gevestigd hadden, niet minder dan vijfduizend naar Japan terug.
Nadien drong van Kleffens er herhaaldelijk bij de Engelse en Amerikaanse
regeringen op aan, het embargobeleid tegen Japan te coördineren. Succes
had hij niet en dat was des te betreurenswaardiger omdat de spanning van
maand tot maand steeg.

Samenwerking met Britten en Amerikanen

Eerder gaven wij weer dat van Starkenborgh in juli '40 op het standpunt
stond dat Nederland, als het in het Verre Oosten tot een Engels-Japanse
oorlog zou komen, vooreerst de handen moest vrijhouden (d.w.z. zijn
neutraliteit diende af te kondigen), tenzij de Japanse aanval zich zou richten
op Singapore; die positiebepaling was door van KleffensenWelter aanvaard
(met dien verstande dat zij beiden een neutraliteitsproclamatie onwenselijk
achtten: Nederland zou zich in dat geval non-belligerent noemen, hetgeen
het verlenen van een zekere mate van steun aan de Engelsen mogelijk zou
maken) maar de chef van de marinestaf, admiraal Furstner, had op onmid-
dellijke solidariteit met Engeland aangedrongen ('wij staan en vallen met
het Britse Empire'). De terughoudendheid aan de kant van de betrokken
Nederlandse ministers was ook toen Japan in augustus zijn aggressieve
intenties jegens Indië onderstreept (men denke aan Koiso's uitlatingen)
en in september met Duitsland en Italië een formeel bondgenootschap aan-
gegaan had, nog niet geheel verdwenen. 'Onzerzijds zouden wij', schreef
van Kleffens eind oktober aan de koningin, 'waarschijnlijk geen aanleiding
vinden, Japan de oorlog aan te doen indien bijvoorbeeld alleen Hongkong

266


