
ROOSEVELTS HANDEN ZIJN GEBONDEN

werd aangevallen."! Anders zou de zaak er voorstaan, wanneer niet alleen
Engeland maar ook Amerika met Japan in oorlog geraakte: 'dan', zo zei
van Kleffens een week later in een bespreking waaraan ook Furstner deel-
nam, '(zou) Nederland zich genoopt zien aan de oorlog tegen Japan deel
te nemen."
Waarom kwam het toen niet tot een met het Duits-Italiaans-Japanse

bondgenootschap te vergelijken alliantie tussen de Verenigde Staten,
Nederland, Engeland en de twee Engelse dominions die zich op de lange duur
eveneens door Japan bedreigd achtten: Australië en Nieuw-Zeeland?
Amerika was de voornaamste remmende factor. President Roosevelt

bezat niet de bevoegdheid, oorlog te verklaren - die bevoegdheid berustte
krachtens de Amerikaanse Grondwet bij het Congres. De president kon zich
dus niet verder voorwaarts wagen dan het Congres bereid was hem te
volgen. Het Congres op zijn beurt hield steeds rekening met de publieke
opinie en deze, hoewel in grote meerderheid voorstandster van het weer-
stand bieden aan de aggressoren (Duitsland, Italië, Japan), was er tegelijk in
grote meerderheid voorstandster van dat de Verenigde Staten niet met eigen
strijdkrachten aan de tweede wereldoorlog zouden gaan deelnemen. Het was
tot op het laatst toe twijfelachtig of publieke opinie en Congres bereid
zouden zijn, een Japanse aanval bijvoorbeeld op Hongkong of Nederlands-
Indië te beantwoorden met een oorlogsverklaring. Roosevelt kon dus aan
Engeland en Nederland geen bindende toezeggingen doen - maar dat maakte
het voor Engeland, Australië en Nieuw-zeeland moeilijk, zij het niet
onmogelijk, bindende toezeggingen te doen aan Nederland. Te bedenken
valt daarbij dat Engeland de handen vol had aan Duitsland en Italië, dat
Australische en Nieuw-Zeelandse troepen meevochten in Noord-Afrika
en dat zich tot begin december' 41 geen Britse slagschepen of slagkruisers in
Singapore bevonden. Engeland alléén stond dus zwak en, met Engeland,
Nederlands-Indië.
De gehele militaire situatie in het Verre Oosten werd in de zomer van '40

in Londen in studie genomen door de planning-staf van de Britse Chiefs of
Staff. De Joint Planners concludeerden o.m. dat het Britse Rijk geen mili-
taire hulp van betekenis aan Nederlands-Indië kon bieden en dat Japan
grondstoffenvoorraden bezat die groot genoeg waren om zes maanden lang
oorlog te voeren; de Joint Planners meenden dat men vooreerst weinig méér
kon doen dan met de Nederlands-Indische militaire autoriteiten geheim

1 Brief, 28 okt. 1940, van van Kleffens aan de koningin (archiefkab. der koningin).
2 Brief, 6 nov. 1940, van Furstner aan Gerbrandy (DBPN, C, dl. II, p. IS).
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