
WAT TE DOEN ALS JAPAN AANVALT?

oorlogstoestand zou ontstaan tussen Japan enerzijds en Engeland en de Ver-
enigde Staten anderzijds, Nederland Japan de oorlog zou verklaren. Het leek
vooral daarom nodig dit standpunt duidelijk te bepalen omdat de gouver-
neur-generaal van Nederlands-Indië precies weten moest, wat hij te doen
had als het tot die oorlogstoestand zou komen; hij was opperbevelhebbervan
alle in en bij Nederlands-Indië aanwezige Nederlandse strijdkrachten, en het
mocht dan waar zijn dat de bevelhebbers van die strijdkrachten de geheime
afspraken kenden die in Batavia en Singapore gemaakt waren, juist het feit
dat die afspraken door de regeringen van Engeland en de Verenigde Staten
niet bekrachtigd waren, maakte het noodzakelijk dat de bevelhebbers
tijdig zouden weten wat zij zelf mochten, ja moesten doen. Men kon daarmee
niet tot het laatste moment wachten; afgezien nog van het feit dat de tele-
grafische communicatie tussen Londen en Batavia niet snel werkte, lag het
voor de hand aan te nemen dat men enkele uren, wellicht zelfs enkele dagen
tevoren zou weten dat Japan zou toeslaan. In het gehele Japanse machts-
gebied van benoorden de Philippijnen tot bezuiden Frans-Indo-China vond
voortdurend luchtverkenning plaats. Als ooit Japanse convooien gesignaleerd
zouden worden in de Zuidchinese Zee, zou men niet weten waar zij zouden
landen: in Thailand, op Malakka, op Brits-Borneo of op Nederlands-
Borneo-maardeNederlandsebevelhebbers zouden wèl moeten weten wat
van hen verwacht werd.

Het op 15 augustus door het kabinet bepaalde standpunt werd aan van
Starkenborgh bericht; hij seinde terug dat hij het er mee eens was, maar enige
tijd later, omstreeks midden oktober, ging hij zich stoten aan de beperking
die er in vervat was. Stel dat Japan niet in het zuidwesten van de Stille
Oceaan maar elders in dat immense zeegebied of eventueel tegen de Sowjet-
Unie tot aggressie zou overgaan - wat dan? Was het denkbaar dat, indien de
Verenigde Staten en Engeland, door gebeurtenissen waar ook, met Japan
in oorlog zouden raken, Nederland neutraal of non-belligerent zou blijven?
Van Starkenborgh achtte dat onzinnig. Immers, in die oorlog met Japan
zou ook over het lot van Nederlands-Indië beshst worden; een consequente
politiek vergde dat de beperking uit het regeringsstandpunt verdween. Dat
stelde hij in een telegram d.d. 25 oktober aan het kabinet voor. Van Kleffens
bracht zijn voorstel op 28 oktober ter sprake. Ieder was het er mee eens dat
bij nader inzien aan van Starkenborgh een ruimere machtiging gegeven
moest worden. Ook de koningin keurde dat goed; op 4 november' 41 deed
Gerbrandy daarvan mededeling aan het kabinet zodat toen vaststond dat bij
het uitbreken van vijandelijkheden tussen Japan enerzijds en Engeland of de
Verenigde Staten anderzijds de Nederlandse regering onmiddellijk de oorlog
zou verklaren aan Japan.
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