INDIE BEDREIGD

*

Dit besluit is, dunkt ons, het belangrijkste besluit geweest dat de Neder-
landse regering in Londen tijdens de oorlog genomen heeft (wij achten het
een betreurenswaardige lacune in het onderzoek van de Enquétecommissie
dat zij er geen aandacht aan besteed heeft en er dus ook geen uitspraak over
heeft gedaan) — was dat besluit, ook achteraf gezien, in zoverre onaanvaard-
baar riskant dat de Nederlandse regering vaststelde, zich onmiddellijk naast
Engeland en de Verenigde Staten te zullen scharen indien zij aangevallen
zouden worden, terwijl Nederland op dat moment geen zckerheid bezat
dat Engeland en de Verenigde Staten zich onmiddellijk naast Nederland
zouden scharen indien Japan zijn aanval louter op Nederlands-Indié zou
richten?

‘Wij menen van niet.

Hoe begrijpelijk het ook was dat Engeland geen bindende toezeggingen
wilde doen zolang Amerika dat niet deed, in het perspectief van alles wat in
de tweede helft van ‘41 gebeurd was, mocht men het voor hoogst onwaar-
schijnlijk houden dat, als het tot een Japanse aanval op Indié kwam, Engeland
Nederland in de steek zou laten (Eden had eind augustus tegen Michiels
gezegd dat een dergelijk in de steek laten ‘would not see me five minutes
longer in office’™®) — en zouden de Amerikanen dan werkeloos blijven toezien?
Roosevelt zelf (maar dat wist de Nederlandse regering in die tijd niet)
kwam in de loop van september en oktober tot het inzicht dat elke uitbrei-
ding van de oorlog tot de Stille Oceaan hem geen keus liet; begin november
vroeg hij aan al zijn ministers of zij zijn inzicht deelden dat, bij een Japanse
aanval op Nederlands-Indié of Malakka, de Amerikaanse publiecke opinie
een onmiddellijke oorlogsverklaring aan Japan zou goedkeuren — hun een-
stemmig oordeel was: ‘Ja’. Inderdaad heeft Nederland aan de vooravond
van de Japanse overval op Pearl Harbor en de Japanse landingen in Zuid-
Thailand en op Malakka de al zo lang en zo veelvuldig gevraagde garantie
van Engeland (die sloot de garantie door de Verenigde Staten in) ontvangen,
anders gezegd: nog juist op tijd werd het beleid dat vooral de koningin en
Gerbrandy in januari '41 bepleit hadden, ook formeel ten volle gerecht-
vaardigd.

Een heel andere vraag (en, dunkt ons, een heel belangrijke) is deze: wat
zou met Nederlands-Indié gebeurd zijn indien Nederland met betrekking
tot Nederlands-Indié een consequent neutraliteitsbeleid zou hebben gevoerd
en dus ook niet de oorlog zou hebben verklaard aan Japan?

1 Brief, 21 aug. 1941, van Michiels aan van Kleffens (DBPN, C, selectie).
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