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te laten gelden - een voorstel dat door de regering onmiddellijk aanvaard
werd.

'Algehele onvoorwaardelijke samenwerking met Engeland', luidde de
kanttekening die de koningin begin '41 geschreven had bij Gerbrandy's
geheime richtlijn aan vall Starkenborgh waarin hij de noodzaak van het
meest vèrgaand bondgenootschappelijk samengaan met de Britten (èn 'onze
eventuele bondgenoot: de Verenigde Staten') onderstreept had. In '40
hadden niet alle ministers op dat standpunt gestaan, maar in de herfst van' 41
was het in hun kring gemeengoed geworden. Niet lichtvaardig dus maar
als eonsequentie van een beleid waar zij, ook door Indië-zelf opgestuwd,
naar toe gegroeid waren, werd op 4 november' 41 door de in Londen aan-
wezige ministers (Gerbrandy, Albarda, van Boeyen, Bolkestein, van
Kleffens, Steenberghe, van den Tempel en Welter) definitief vastgesteld dat,
als Japan met Engeland en Amerika in oorlog zou geraken, Indië van de
eerste dag af aan die strijd zou deelnemen.
Was dat besluit aan de bevolking in bezet Nederland bekend geweest,

zij zou het er, menen wij, in overgrote meerderheid mee eens zijn geweest.

Naar de crisis

November '41 werd een maand waarin de spanning in de Stille Oceaan van
week tot week steeg. Men wist dat in Washington intensief diplomariek
overleg gepleegd werd tussen de Verenigde Staten en Japan. Dat het een
beslissend karakter zou dragen, werd onderstreept toen bekend werd dat
een ervaren Japanse diplomaat, Koeroesoe, aan de Japanse ambassadeur in
Washington, admiraal Nomoera, toegevoegd was.

Sinds de in het Verre Oosten dreigende gevaren acuter waren geworden,
d.w.z. sinds de afkondiging van o.a. het aardolie-embargo tegenJapan,had
de Amerikaanse regering aan anderen niet duidelijk doen blijken wat zij
van de situatie dacht en hoe ver zij wilde gaan. In augustus, september en
oktober hadden de Britse noch de Nederlandse regering vernomen hoe de
besprekingen met admiraal Nomoera verliepen - van Kleffens had tegen die
irriterende, ja kwetsende zwijgzaamheid, mede op aansporen van van
Starkenborgh, in Washington tweemaallaten protesteren door de gezant,
dr. A. Loudon, eerst begin oktober, vervolgens begin november. Kennelijk
achtten Roosevelt en Cordell Hull die protesten gerechtvaardigd, althans:
toen op 19 november de gesprekken met Nomoera en Koeroesoe begonnen,
ging Cordell Hull er toe over, van elk gesprek persoonlijk verslag te doen


