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landengte van Kra die tot Thailand behoorde, dan zouden zij van daar
kunnen trachten, door Malakka tot Singapore door te dringen. Dat gevaar
was evident; de Britse opperbevelhebber in Singapore had dan ook plannen
laten uitwerken om zijnerzijds de landengte van Kra binnen te rukken als
daar een Japanse landing dreigde. Er was in Batavia geen twijfel dat de
Britten, die nu eenmaal al meer dan twee jaar in oorlog waren, met de
nodige besluitvaardigheid zouden reageren- maar de Amerikanen? Gouver-
neur-generaal van Starkenborgh bleef ernstig rekening houden met de
mogelijkheid dat de Verenigde Staten niet aan de oorlog zouden gaan
deelnemen. Op dinsdag 2 december wijdde het kabinet aandacht aan de
telegrafisch door hem voorgelegde vraag, 'of bij een Brits-Japanse oorlog
Nederlands-Indië ook zal meedoen, indien de Verenigde Staten afzijdig
blijven. Besloten wordt', aldus de kabinetsnotulen, 'bevestigend te ant-
woorden.'!
Aan de onzekerheid inzake Amerika's houding kwam twee dagen later,

donderdag 4 december, een einde.
Dinsdag waren eindelijk twee Britse zware eenheden, het moderne

slagschip 'Prince of Wales' en de oudere slagkruiser 'Repulse', in Singapore
voor anker gegaan: een duidelijk teken dat de Britten geen enkele neiging
hadden, de strijd met Japan te ontlopen. President Roosevelt wist toen al
dat zij voornemens waren om, indien nodig, Thailand binnen te rukken.
Dat was hem op maandag I december door de Britse ambassadeur, Lord
Halifax, meegedeeld en hem had toen Roosevelt, zo rapporteerde Halifax
aan Londen, min of meer terloops ('in an aside') gezegd, 'that in the case of
direct attack on ourselves' (de Britten) 'or the Dutch, we should obviously all be
together ... We could certainly count on their support, though it might take a short
time, he' (Roosevelt) 'spoke ofafew days, to get things into political shape here.'2
Méénde Roosevelt dat? De Britse regering had behoefte aan bevestiging
van zijn terloopse uitspraak. Op 4 december bezocht Halifax Roosevelt
opnieuwen de president zei nu in alle duidelijkheid dat hij, wanneer hij van
'support' gesproken had, bepaald ook aan 'armed support' gedacht had; hij
hield het voor waarschijnlijk dat de Japanners Nederlands-Indië zouden
aanvallen en meende dat hij die aanval op Nederlands-Indië jegens het
Congres en de publieke opinie zou kunnen karakteriseren als een bedreiging
voor de Philippijnen. 3

1Ministerraad: Notulen, 2 dec. 1941. 2 Telegram, I dec. 1941, van de Britse
Embassy, Washington, aan het Foreign Office, aangehaald in Peter Lowe: 'Great
Britain and the Coming of the Pacific War, 1939-1941', Transactions of the Royal
Historical Society, 1974, p. 59. 3 A.v., 4 dec. 1941 (a.v., p. 60).
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