
DE BRITSE GARANTIE

Die bevestiging schonk het Britse War Cabinet de redelijke zekerheid dat
het Britse Rijk, wanneer het Nederland te hulp kwam, Amerika naast zich
zou hebben. Churchill overwon zijn laatste aarzelingen. Op vrijdag
5 december kreeg van Kleffens in een brief van Eden zwart op wit te lezen
dat de Britse regering bereid was,

'to enter at once into a mutual uuderstandinc with the Netherlands Government whereby
each party will undertake to cooperate immediately with the other, to the fullest extent
rif its available resources, in the event ol the other party being forced to take military
action to repel an attack upon any rif its territories in the Far East.?

Roosevelts toezegging was aan van Kleffens niet bekend; toen hij op
zaterdag 6 december aan de koningin de tekst stuurde van Edens brief,
schreef hij dat hij die ontvangen had 'waarschijnlijk in verband met de komst
te Singapore van enige zware eenheden der Britse vloot."

Nog op vrijdag werd van Starkenborgh ingelicht en deze richtte onmid-
dellijk het verzoek tot de Australische regering, de afgesproken verster-
kingen te sturen naar Ambon en Timor; twee dagen later, op zondag de
7de, streken twee eskaders Australische lichte bommenwerpers op Ambon
neer en één eskader op Timor en op die zondag kregen eveneens twee
compagnieën Australische infanterie opdracht, zich naar Ambon en Timor
te begeven. Waar Japan zou toeslaan wist men op dat moment nog niet.

*

Die onzekerheid had zowel in Londen en Washington als in Singapore en
Batavia zaterdag de öde tot een dag vol spanning gemaakt."
In de nacht van zondag op maandag, even na middernacht (plaatselijke

tijd), moesten de Japanse landingen in het zuiden van de landengte van Kra
en op de oostkust van Malakka, bij Kota Baroe, beginnen. Drie grote con-
vooien waren daarheen onderweg. Zij werden zaterdag omstreeks het
middaguur dwars door zware regenbuien waargenomen bij de zuidpunt

1Brief, 5 dec. 1941, van Eden aan van Kleffens, aangehaald in de brief, 6 dec. 1941,
van van Kleffens aan de koningin (archiefkab. der koningin). 2 A.v. (6 dec. 1941).
3 Met betrekking tot het beraad van de Britse en Nederlandse regeringen op 6 en
7 december' 41 schreven wij in deel 5: 'Eén onzekerheid was misschien wel de
benauwendste: als zou blijken dat Japan het zou laten bij een landing op Brits of
Nederlands gebied, hoe zou Amerika dan reageren?' Deze mededeling is onjuist
geweest.
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