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van Indo-China. Singapore alarmeerde Batavia en Londen, en ook Washing-
ton werd onmiddellijk gewaarschuwd. Van Kleffens, Furstner en Michiels
begaven zich (het was in Londen toen zaterdagochtend) onmiddellijk naar
Gerbrandy’s kamer in Brown’s Hotel. Daar kwam een telegram binnen van
admiraal Helfrich: kon men hem verlof geven, onverwijld met zijn onderzee-
boten de Japanse convooien aan te vallen? Geantwoord werd: neen. ‘Wij
waren’, schreef Gerbrandy later, ‘overtuigd dat, militair gesproken, de wens
van admiraal Helfrich niet ongerechtvaardigd was, maar Nederland kon de
verantwoordelijkheid voor het doen uitbreken van de strijd, gezien zijn
positie, niet dragen.” Gerbrandy en zijn twee ambtgenoten beperkten zich
er toe, van Starkenborgh te adviseren, de gehele marine in Indische wateren
onder bevel van de Britse opperbevelhebber in Singapore te plaatsen indien
de Amerikanen dat met hun Asiatic Fleet ook deden. Meer berichten kwamen
zaterdagavond in Londen niet binnen (geen wonder: in het gebied van de
Zuidchinese Zee was het nacht), maar zondag gingen van Kleffens, Furstner
en Michiels desondanks opnieuw naar Brown’s Hotel. Gerbrandy telefoneerde
met de koningin; zij gaf verlof om, als haar medewerking nodig was (bij-
voorbeeld voor een besluit, Japan de oorlog te verklaren), haar in de nacht
van zondag op maandag te wekken.

Zondag in het begin van de middag was er geen nieuws. Van Brown’s
Hotel uit werd getracht, met Batavia te telefoneren, maar er kon door
atmosferische omstandigheden geen verbinding tot stand worden gebracht.

Maandagochtend om o uwur 45 plaatselijke tijd begonnen de Japanse
landingen bij Kota Baroe (het was toen in Londen nog zondag: 17 uur 15
in de middag) en in Pearl Harbor werd op zondagochtend 7 uur 55 plaat-
selijke tijd (Londen: zondagavond 18 uur 25) de Japanse aanval op de Pacific
Fleet ingezet. Het duurde enige tijd voordat in Londen en Washington
duidelijke berichten omtrent deze twee acties ontvangen waren. Ruim een
uur evenwel na het begin van de aanval op de Pacific Fleet declde president
Roosevelt voor de Amerikaanse radio mee dat Japan tot de oorlog was over-
gegaan. Het was toen in Londen half acht ’s avonds.

De in Brown’s Hotel aanwezige ministers ontvingen omstreeks tien uur
de eerste berichten die er op schenen te wijzen dat de oorlog in het Verre
Qosten ontbrand was. Het nieuws uit Malakka was evenwel aanvankelijk
schaars en dat president Roosevelt zelf gesproken had, drong tot de Neder-
landse ministers niet door. Pas tegen middernacht, toen bekend was dat de
Britse en Amerikaanse opperbevelhebbers in het Verre Oosten ook hunner-

1 Gerbrandy: Enige hoofdpunten, p. 119.
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