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zeggen dat mijn ambtgenoten en ik volkomen instemmen met het door u
reeds gisteravond op grond van de gemaakte afspraak' (de afspraak tussen
de regering en het Indische gouvernement) 'genomen besluit, dat Neder-
lands-Indië zich als deel van het rijk in oorlog bevindt met Japan.' Gerbrandy's
laatste woorden waren: 'Hou en trouw in nood en dood.'!
Maandagmiddag werd de koninklijke proclamatieê door de koningin on-

dertekend en door alleministers gecontrasigneerd. Gerbrandy las's avonds de
tekst voor Radio Oranje voor. 'Ik en al mijn onderdanen', aldus het slot,

'rekenen op de moed, de vastberadenheid en de volharding van allen in Indië.
In vertrouwen op God, Dien al mijn onderdanen in vrijheid willen dienen en
Die weet dat onze zaak rechtvaardig en ons geweten rein is, aanvaarden wij met
machtige bondgenoten de strijd.Wij zullen deze strijd winnen! En onskoninkrijk,
beproefd maar gelouterd en gestaald tegelijk, zal krachtiger en meer dan ooit
één onder onze vrije vlag in een van aggressie verloste wereld in onaantastbare
fierheid staan.'

*

Drie maanden later bevond zich nagenoeg geheel Indië in Japanse handen.

1 P. Kasteel: 'Overzicht der gebeurtenissen op 6 en 7 december (1941)' (30 dec.
1941). 2 Tekst: De koningin sprak, p. 34-35.
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