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Indië valt

Wat zich in Indië afgespeeld heeft in de drie maanden die verliepen tussen
de inzet van het Japanse offensief(7-8 december '41) en de capitulatie van het
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (9maart' 42), zal in deel II met gepaste
uitgebreidheid beschreven worden; in dit hoofdstuk willen wij die gebeur-
tenissen slechts volgen in het perspectief van de Londense regering. Wen-
selijk is het dan dat wij eerst het verloop van het Japanse offensief in hoofd-
lijnen weergeven.
Met de geslaagde overval op de Amerikaanse Pacific Fleet hadden de

Japanners de grondslag gelegd voor hun territoriale veroveringen; zij
mochten er van uitgaan dat de Amerikaanse marine in de Stille Oceaan vele
maanden lang niet in de gelegenheid zou zijn, offensieve operaties van
betekenis uit te voeren. Macht ter zee is een bij uitstek bewegelijke macht
en de Japanners maakten van die bewegelijkheid ten volle gebruik: van de
zes grote vliegkampschepen die tegen Pearl Harbor ingezet waren, versche-
nen er in februari' 42 vier in de wateren rond Indië teneinde het gehele strijd-
toneel daar te isoleren. Zware eenheden van hun tegenstanders waren daar
toen niet meer aanwezig.
Er waren er, toen de Japanners in de vroege uren van 8 december '41 op

de landengte van Kra (Thailand) en bij Kota Baroe (Malakka) landden, twee:
de 'Prince of Wales' en de 'Repulse', die Singapore zes dagen tevoren bereikt
hadden als belangrijke versterking van de Britse Eastern Fleet. Zij voeren
onmiddellijk uit, zochten in de Zuidchinese Zee vergeefs naar de Japanse
convooien en naar de marine-eenheden welke die convooien dekten, en
werden beide in de middag van IQ december onder de kust van Malakka
tot zinken gebracht door Japanse bonunenwerpers. Het was een katastrofale
slag; hij onderstreepte hoe hachelijk het voor de Geallieerden was, met
vlooteenheden die onvoldoende of zelfs in het geheel niet in de lucht
beschermd waren, te opereren in zeegebieden waar de Japanse luchtmacht
van meet af aan kon ingrijpen hetzij vanaf de vliegvelden in Indo-China,
hetzij vanaf de vliegkampschepen waarvan het Japanse opperbevel twee
(twee kleine) bij de eerste fase van het zuidelijk offensief ingezet had. De doel-
treffendheid waarmee die Japanse luchtmacht bleek te opereren, was voor
de Amerikanen, Britten en Nederlanders een onaangename en pijnlijke
verrassing.


