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tweede grote centrum van de aardolieproductie: Balikpapan. Evenals op
Tarakan waren daar de aardolie-installaties tijdig vernield - ca. tachtig
Nederlanders (deels militairen, deels burgers) werden uit wraak door de
Japanners vermoord. Er werden overigens bij Balikpapan vijf Japanse
vrachtschepen tot zinken gebracht: drie door Amerikaanse torpedoboot-
jagers, één door een Nederlandse onderzeeboot, één door een bommen-
werper van de Militaire Luchtvaart.

Op de dag waarop Balikpapan viel, veroverden de [apanners ook het
grootste vliegveld op Zuid-Celebes: Kendari; van daaruit konden zij de
Javazee en geheel Java bestrijken. Op Ambon, waar het Knil-garnizoen
volgens de tevoren gemaakte afspraken met Australische troepen versterkt
was, landden de Japanners een week later (3 I januari); de gevechten duurden
er maar een paar dagen - weer hadden zij een belangrijk vliegveld in handen.
Java werd geleidelijk omsingeld: ten oosten van dit belangrijkste eiland

van de archipel werden Bali en Timor veroverd, en van dat laatste eiland
niet alleen de westelijke, Nederlandse helft, maar ook de oostelijke die
Portugees was (die helft was in december door Nederlanders en Australiërs
bezet) en met die verovering van Timor viel de verbindingslijn met Australië
uit. Bewesten Java landden de Japanners op 14 februari, daags voor de val
van Singapore, op Sumatra waar het derde belangrijke aardoliecentrum:
Palembang, slecht verdedigd werd; hier was bovendien maar een deel van
de aardolie-installaties vernield.
Begin januari, nog voor de Japanners ergens in Indië voet aan land hadden

gezet, was door Roosevelt en Churchill in Washington besloten, de Ameri-
kaanse, Britse, Nederlandse (Dutch) en Australische strijdkrachten in het
gehele gebied Vall Birma tot Noord-Australië onder een gemeenschappelijke
bevelsorganisatie te plaatsen: Abda-Command. Op 10 januari arriveerde de
nieuwe opperbevelhebber, de Britse generaal Sir Archibald Wavell, op
Java; hij vestigde zijn hoofdkwartier bij Bandoeng. Van de onder hem
ressorterende marine-eenheden kreeg admiraal Hart de leiding. Hart ge-
bruikte die eenheden in hoofdzaak defensief: enkele weken lang moesten zij
zeven grote convooien dekken die naar Singapore onderweg waren. Er
gingen klachten naar Washington, Hart werd naar Amerika teruggeroepen,
admiraal Helfrich volgde hem op (14 februari). Helfrich zag slechts heil in
een offensief optreden zoals dat bij Balikpapan zijn nut bewezen had. Dat
nut was evenwel al begin februari twijfelachtig geworden, want toen de
commandant van het Geallieerd eskader, schout-bij-nacht Karel Doorman,
op 4 februari een uitval gewaagd had naar Celebes,waren twee Amerikaanse
kruisers door Japanse bommenwerpers zwaar beschadigd. Medio februari
(Hart was inmiddels verdwenen) verloor Doorman bij uitvallen naar Palem-


