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bang en Bali (bij die laatste uitval werd een Japanse torpedobootjager be-
schadigd) twee Nederlandse torpedobootjagers terwijl nog twee andere
(een Nederlander en een Amerikaan) met een van de drie Nederlandse
kruisers, de “Tromp’, ter reparatie naar Australié moesten vertrekken — het
marine-etablissement te Soerabaja was namelijk begin februari zwaar ge-
bombardeerd (van de 16 Nederlandse jachtvliegtuigen die ter verdediging
opgestegen waren, waren IT neergeschoten) en nadien waren de Indonesische
arbeiders niet meer komen opdagen.

Op 26 februari wist Helfrich door luchtverkenning dat de gebruikelijke
Japanse convooien Java naderden. Hij was zich bewust dat het resterende
Geallieerde eskader onder Doorman een ongelijke strijd tegemoet ging.
Abda-Command was opgeheven, Wavell had Java verlaten, wat daar nog
restte aan Amerikaanse viermotorige bommenwerpers (van die ‘Vliegende
Forten’ waren in januari en de eerste helft van februari 61 onder grote
moeilijkheden naar Java overgevlogen), was op Australié teruggevallen en
moderne jagers waren er nauwelijks meer. De Combined Chiefs of Staff (het
hoogste Geallicerde militaire college dat eind december door Roosevelt en
Churchill in het leven geroepen was) hadden evenwel instructie gegeven,
Java tot het uiterste te verdedigen — Helfrich gaf op 26 februari Doorman
bevel aan te vallen.

In de nacht van de 26ste op de 27ste kon Doorman de Japanners in de
Javazee niet vinden. Hij keerde naar Soerabaja terug maar liet de stevens
weer wenden toen hij in de middag van de 27ste vernam dat zich Japanse
marine-eenheden in de Javazee bevonden (de Japanners hadden daar hun
invasie-convooien een dag opgehouden). Het kwam toen in de namiddag en
avond van de 27ste tot de Slag in de Javazee waarbij Doormans eskader:
twee Nederlandse kruisers (de ‘De Ruyter’ en de ‘Java’), een Amerikaanse,
ecn Engelse en een Australische kruiser alsmede negen torpedobootjagers
(waaronder, behalve twee Nederlandse, vier Amerikaanse waren die nog uit
de eerste wereldoorlog dateerden), het moest opnemen tegen een Japans
eskader dat twee zware en twee lichte kruisers alsmede veerticn torpedoboot-
jagers telde. De enige schade die de Japanners leden, was dat een van hun
torpedobootjagers een treffer kreeg waardoor de vaart tijdelijk verminder-

1In december ’41 was men er mee begonnen, van Amerika uit, gedemonteerde
Jjagers per schip naar Australié te zenden; die werden daar gemonteerd en zij moesten
dan met tussenlandingen in Port Darwin en op Timor, Soemba en Bali naar Java
gevlogen worden. Sommige toestellen werden daarbij door piloten gevlogen die
pas twee uur zelfstandig een toestel hadden bestuurd. Van de 65 jagers die men aldus
naar Java trachtte over te brengen, gingen onderweg 39 verloren.
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