
OVERZICHT VAN JAPANS OFFENSIEF

de - Doormans eskader daarentegen werd praktisch vernietigd: alleen de
vier stokoude Amerikaanse torpedobootjagers die, nadat zij al hun torpedo's
verschoten hadden, de strijd hadden mogen afbreken, wisten, zonder
ontdekt te worden, Australië te bereiken.
In de nacht van 28 februari op I maart gingen de [apanners op drie punten

op de noordkust van Java aan land. Zij ontscheepten ca. vijf-en-vijftigduizend
man. Daar stonden nog geen zeven-en-dertigduizend man tegenover:
vijf-en-twintigduizend militairen van het Knil, elfduizend Britten (groten-
deels grondpersoneel van de Royal Air Force dat uit Singapore afkomstig
was, maar ook drieduizend Australiërs: een gedeelte van een Australische
divisie die naar Java onderweg was geweest maar naar Birma was gezonden)
en vijfhonderd Amerikanen (een restant van het luchtmachtpersoneel en
militairen van een artillerie-bataljon wier geschut nog niet aangekomen
was). De ongelijke strijd duurde maar kort. Op 5 maart werd Batavia prijs-
gegeven en op 9 maart erkende de commandant van het Knil, luitenant-
generaal H. ter Poorten, op het vliegveld Kalidjati, 40 km ten noorden van
Bandoeng (vliegveld dat de Japalmers al op de eerste landingsdag bij
verrassing veroverd hadden), dat het gehele Indische leger zich overgaf.

In de dagen die volgden, brachten de [apanners talrijke schepen tot zinken
die vanuit Tjilatjap, de havenstad aan de zuidkust van Java, naar Australië of
Ceylon trachtten te ontsnappen (admiraal Helfrich had na de Slag in de
Javazee opdracht gekregen, zich op Ceylon te vestigen), en in de eerste helft
Vall april drong een sterk Japans smaldeel met o.m. vier slagschepen en vijf
grote vliegkampschepen (vijf van de zes die de overval op Pearl Harbor uit-
gevoerd hadden) diep in de Indische Oceaan door. De havens van Colombo
en Trincomalee op Ceylon werden gebombardeerd en grote aantallen
vrachtschepen alsmede twee Engelse zware kruisers en een licht vliegkamp-
schip werden tot zinken gebracht; wat nog restte van de Britse Eastern Fleet
werd veiligheidshalve teruggetrokken naar de haven van Mombasa in
Kenya.
Een maand lang konden de Japalmers menen dat hun voldoende tijd

gelaten werd om hun 'Groot-Oost-Aziatische welvaartssfeer' te consoli-
deren. Op 7 en 8 mei '42 evenwel, bij de Slag in de Koraalzee, slaagden
vliegtuigen van twee Amerikaanse vliegkampschepen (van welke één
verloren ging en één beschadigd werd) er in, een klein Japans vliegkampschip
tot zinken te brengen en een groot vliegkampschip te beschadigen, zodat de
japanners hun convooi dat naar Port Moresby aan de zuidkust van Austra-
lisch-Nieuw-Guinea onderweg was, rechtsomkeert lieten maken, en precies
vier weken later, op 4 en 5 juni, werden in de Slag bij Midway door de
vliegtuigen van drie Amerikaanse vliegkampschepen (van welke één
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