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verloren ging) alle vier vliegkampschepen vernietigd welke de Japanners
ter dekking van hun convooi dat Midway diende te veroveren, ingezet
hadden. 'Dit was, nog geen zes maanden na Pearl Harbor', zo schreven wij
in deel 6, 'het beslissendekeerpunt in de oorlog tegen Japan.'
Wat Nederlands-Indië betrof, kwam dat keerpunt drie maanden te laat.

*

Ramp na ramp dus in de maanden waarin Indië verloren ging - onvermij-
delijke rampen ook, toen eenmaal de acht slagschepen van de Pacific Fleet
en de enige twee zware eenheden van de Britse Eastern Fleet verloren waren
gegaan. De Japanners waren in die tijd oppermachtig, men had de kracht
van hun marine, de kwaliteit van hun luchtmacht, de kundigheid van hun
leger èn hun vermogen om met die drie krijgsmacht-onderdelen perfect
gecoördineerde operaties uit te voeren, onderschat. Het was een bitter ont-
waken, maar dat ontwaken ging langzamer dan men uit het voorafgaande
zou afleiden. Hoe zwaar de verliezen waren die de Amerikanen bij Pearl
Harbor geleden hadden, was maar aan weinigen bekend en ondanks het
teloorgaan van de 'Prince of Wales' en de 'Repulse' (dat verlieswerd door een
doodsbleke Churchill onmiddellijk in het Lagerhuis meegedeeld) konden
vooral de successendie de Nederlandse strijdkrachten in december '4I in de
Zuidchinese Zee behaalden, de indruk wekken dat het er met de verdediging
van Nederlands-Indië niet zo slecht voorstond. Het werd januari' 42 voordat
de Japanners in de wateren van de archipel doordrongen. Hun veroveringen
op Borneo en Celebes wekten toen wel sombere verwachtingen en vooral
deed dat de val van Singapore, maar men kon zich blijven vastklampen aan
de hoop dat het zou gelukken, tijdig voldoende versterkingen vooral aan
vliegtuigen en troepen naar Java over te brengen.
Precies als de bevolking in bezet Nederland was de kleine Nederlandse

gemeenschap in Engeland aangewezen op het officiële oorlogsnieuws
- nieuws dat schaars was en nimmer een beeld gaf van de reële krachts-
verhoudingen die het verloop van de oorlogshandelingen bepaalden.
Natuurlijk leefden velen van harte met Indië mee; dat gold vooral voor de
koningin en de ministers die meer, zij het niet véél meer informatie hadden.
Bij hen had het feit dat Indië zich met Japan in oorlog bevond, onmiddellijk
de vraag doen rijzen, welke Nederlandse hulp van Engeland uit aan Indië
geboden kon worden.
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