
BEZETTING VAN PORTUGEES TIMOR

had hem vaak ook persoonlijk geraadpleegd en aan het beraad dat op 6, 7
en 8 december in Brown's Hotel plaatsgevonden had en waarin Nederlands
oorlogsverklaring aan Japan voorbereid was, had Michiels deelgenomen,
formeel als adviseur, in werkelijkheid op voet van gelijkheid. Gerbrandy's
denkbeeld, Michiels tot minister zonder portefeuille te benoemen, vond
algemene instemming; ook de koningin zag die benoeming (ze vond plaats
op 3 I december) als een versterking van het kabinet.

Op de persoon van Michiels, alsook op die van Kerstens, komen wij in
het volgend hoofdstuk terug.

*

Terloops vermeldden wij in de aanhef van dit hoofdstuk dat medio december
de Portugese helft van Timor bezet was door Nederlandse en Australische
troepen.

Over de positie van dit Portugese gebiedsdeel had het Indische gouver-
nement zich van de zomer van '41 af ernstige zorgen gemaakt. Timor lag
midden op de verbindingslijn tussen Java en Australië en de Portugese helft
was praktisch onverdedigd: er was een klein legertje van enkele honderden
inheemsen dat een kader had van twintig tot dertig Portugezen; bruikbaar
geschut was er niet. Anders gezegd: een Japanse greep naar Portugees Timor
zou onmiddellijk succes hebben en de Japanners zouden er dan ook meteen
de beschikking hebben over een goed vliegveld dat vlak bij de hoofdstad,
Dilly, lag. De bezorgdheid aan Nederlandse kant was gestegen toen Portugal
in oktober een verdrag gesloten had met Japan dat Japan het recht gaf, van
een van de Japanse eilandengroepen in de Stille Oceaan een veertiendaagse
vliegverbinding met Dilly te onderhouden.

Op 12 november seinde van Starkenborgh aan Londen dat hij het nodig
achtte, Portugees Timor te bezetten zodra het tot een oorlog kwam met
Japan, 'begrijp pijnlijkheid van beslissing om naburig gebied te overvallen,
doch gevaar gebruik als Japans steunpunt reëel.'1 Welter, demissionair maar
nog niet afgetreden, verenigde zich met dit voorstel en vroeg de opinie van
van Kleffens. 'daarna stel ik mij voor', schreef hij, 'deze aangelegenheid in
de ministerraad ter sprake te brengen.P Terecht ook. De tweede wereld-
oorlog stond in het teken van een 'strijd tegen aggressie' en nu had zich al
wel een geval voorgedaan waarbij de Britten met het oog op hun vitale
belangen een neutraalland bezet hadden (zij waren, samen met de Russen,

1 Telegram, 12 nov. 1941, van van Starkenborgh aan Welter (DBPN, C, selectie).
2 Brief, I411ov. 1941, van Welter aan van Kleffens (a.v.).
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