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in september '41 Perzië binnengerukt teneinde een vaste verbindingsweg met
de Sowjet-Unie te waarborgen), maar het was duidelijk dat zulk een ingreep
mee zorg overwogen moest worden, vooral als hij Portugal zou betreffen;
er was een oud bondgenootschapsverdrag tussen Engeland en Portugal en
de Engelsen zouden huiverig zijn om de Portugezen nodeloos te kwetsen.
Van Kleffens nam de zaak onmiddellijk met Eden op, vernam van deze dat
de Portugese regering bereid was te spreken over versterking van Portugees
Timor (het zou natuurlijk maanden duren voor Portugese troepen Dilly
zouden bereiken), deed van dat alles op 18 november mededeling aan het
kabinet, en twee dagen later, 20 november, seinde Gerbrandy aan van
Starkenborgh dat de bezetting van Portugees Timor voorshands niet mocht
doorgaan: de politieke nadelen waren te groot. Van Starkenborgh protes-
teerde tegen die beslissing, maar legde er zich bij neer en ging dus, toen het
oorlog was met Japan, niet tot de bezetting van Portugees Timor over. De
zaak scheen in der minne geschikt te kunnen worden toen de Portugese
regering deed weten dat zij in een eventuele bezetting van Portugees Timor,
indien die door Nederland, Engeland en Australië onvermijdelijk geacht
werd, als fait accompli zou berusten. Daarvan werd van Starkenborgh in
kennis gesteld. Aan deze seinde Gerbrandy evenwel óók (13 december) dat
hij 'zonder meer elke gewenste maatregel' kon nemen 'ingeval zekerheid
bestaat van onmiddellijk dreigend gevaar dat geen uitstel gedoogt."

Op 14 december kwam in Londen een nieuw telegram van de gouverneur-
generaal binnen: bij Timor was een Japanse onderzeeboot vernietigd, een
tweede was waargenomen bij Soembawa en in Dilly waren meteorologische
en optische instrumenten ingevoerd - kon de gouverneur van Portugees
Timor niet onmiddellijk de hulp van Nederland en Australië inroepen ? Van
Kleffens had geen enkel bezwaar, zich daarvoor moeite te geven, maar hij
was nauwelijks begonnen of er arriveerde, IS december, wéér bericht van
van Starkenborgh: verder uitstel was onverantwoord, op 17 december zou
een Nederlands-Australisch detachement in Dilly landen. Gerbrandy seinde
onmiddellijk dat hij met de actie accoord ging. Lissabon werd daarvan in
kennis gesteld, en men zat meteen midden in een crisis: de Portugese regering,
niet voor eenjàit accompli gesteld, deed weten dat zij de gouverneur opdracht
gegeven had, weerstand te bieden, en dat zij in alle toonaarden zou
protesteren."

1 Telegram, 13 dec. 1941, van Gerbrandy aan van Starkenborgh (RvO, Ind. Coll.,
kopieën uit archief Buitenl. Zaken, bronno. 10585). 2 In eerste instantie dreigde
Portugal, de diplomatieke betrekkingen met Nederland te zullen verbreken, maar
er werd na enige weken, en niet zonder moeite, een schikking bereikt in dier voege


