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den Tempel gelijk: Gerbrandy had, zoals reeds bleek, van Starkenborgh met
zijn telegram van I3 december in beginsel gemachtigd om tot de bezetting
van neutraal gebied over te gaan en op de ryde de actie op Timor goed-
gekeurd en beide telegrammen waren uitgegaan zonder dat over deze zaak,
welke door van Starkenborgh meer dan een maand tevoren (12 november)
aan de orde gesteld was, in de ministerraad ook maar een woord gewisseld
was.

*

Van meet af aan was het beroepskader van de Irene-brigade zwak geweest.
In de lente van '4I was derhalve tot van Starkenborgh het verzoek gericht,
een zestal officieren van het Knil naar Engeland te zenden die speciaal
geschikt waren om van de brigade een goede gevechtseenheid te maken.
Die zes arriveerden in juni: luitenant-kolonel J. K.Meyer, majoor L. A. van
den Berge, de kapiteins F. Mollinger en H. G. C. pel en de luitenants
W. J. Scheepens en H. E. Wijnmalen. Het bleek moeilijk, de brigade van
de grond te krijgen. Ze was nu goed behuisd, in een nieuw kamp te Wolver-
hampton (zie kaart I op pag. 35), maar ze had maar weinig moderne wapens,
ze droeg een veel te gemengd karakter en ze telde velen in haar rijen die
niet dan met grote moeite geschikt gemaakt konden worden voor de militaire
dienst. Daar kwam bij dat zij in '40 en '4I geen duidelijke en zeker geen
onmiddellijke oorlogstaak had: zij werd in reserve gehouden met het oog
op 'de terugkeer', maar wanneer het zo ver zou zijn en wat de brigade dan
te doen zou krijgen, wist niemand.

Als opvolger van Phaff was kolonel van Voorst Evekink commandant
geworden; dat deze zich pas zes maanden nadat hem daartoe de eerste order
bereikt had, uit onbezet Frankrijk naar Engeland had begeven, was, zo
nemen wij aan, aan kader en manschappen van de brigade onbekend - veel
achting kon van Voorst Evekink zich desondanks niet verwerven en hij van
zijn kant beschouwde zijn taak als weinig aangenaam, zulks ook doordat
voortdurend krachten aan de brigade onttrokken werden teneinde tewerk-
gesteld te worden in het zich gestaag uitbreidend departementaal appa-
raat te Londen. Nog een aderlating had de brigade ondergaan: in november
'4I waren omstreeks tweehonderdvijftig militairen naar Suriname gezonden;
commandant van dit detachement was een van de zes 'Indische' officieren:
J. K. Meyer, die spoedig bevorderd werd tot kolonel.

Uit de onbevredigende situatie vloeide voort dat van Voorst Evekink op
8 december '4I, onmiddellijk nadat hij via de radio vernomen had, dat
Nederland Japan de oorlog verklaard had, aan minister van Boeyen een
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