INDIE VALT

door de uit Indié overgekomen officieren en door diegenen die het betreurden
dat zij, terwijl talloze Geallieerde en Russische militairen dagelijks actief aan
de grote worsteling deelnamen, in hun kampement midden in Engeland
niets reéels om handen hadden, maar anderen, aan wie het niet onwelkom
was dat zij geen levensgevaar liepen, werden door dat eventuele vertrek naar
Indié allerminst aangetrokken. ‘De meningen in de troep’, aldus een der
(niet-Indische) officieren, majoor D. J. Galle, ‘(waren) zeer verdeeld en . . .
er (was) betrekkelijk weinig enthousiasme.’® Dat werd er niet beter op toen
minister van Boeyen kort na van Voorst Evekinks aanbod de brigade kwam
bezoeken. Hij wist toen al dat sommigen het voornemen hadden, zich op
artikel 192 van de Grondwet te beroepen. Daarover had hij ook met van
Voorst Evekink gesproken en deze had dat eventuele beroep als ongepast,
ja als absurd beschouwd. ‘Tk raadde de heer van Boeyen aan’, zo verklaarde
van Voorst Evekink later aan de Enquétecommissie: ‘Zeg hun niets’ (d.w.z.:
zeg hun niet dat zij naar Indié gaan). ‘Als ze mij vragen: “Waar gaan wij
naar toe?’ geef ik het antwoord dat iedere commandant op een dergelijke,
in oorlogstijd ongepaste vraag geeft: ‘Dat zal je wel zien.’’2

Dit advies tot misleiding werd door van Boeyen verworpen — hij besloot
open kaart te spelen. Bij zijn bezoek aan het kamp werden alle militairen
in de grote cantine annex toneelzaal samengeroepen. Van Boeyen hield daar
een toespraak, ‘viel’, aldus een der aanwezigen, luitenant jhr. J. J. G. Beelaerts
van Blokland, ‘op het toneel de brigadecommandant om de hals’ en zei dat
hij uit het rekest van van Voorst Evekink afgeleid had dat blijkbaar de gehele
brigade van strijdlust blaakte; graag beschouwde hij alle aanwezige militairen
als vrijwilligers voor de strijd in Indié.3 Prompt was een niet onaanzienlijk
deel dier ‘vrijwilligers’ ten zeerste gebeten op van Voorst Evekink die de
indruk gewekt had, namens alle leden van de brigade te spreken, terwijl hij
de opinies niet gepeild had. Van Voorst Evekink lict zich in die tijd vit in
de geest van: ‘Boef’ (zo heette zijn hond) ‘en ik zullen voorop marcheren’;
‘hierop zei’, aldus luitenant Beelaerts, ‘de troep: ‘Dan lopen er twee boeven
voorop.” Wat de stemming typeerde.’

Toen de zaak op 24 december in het kabinet aan de orde kwam, zei van
Boeyen, te weten ‘dat er ook mannen zijn, bij wie tegen uitzending naar
Indié bezwaren bestaan. Zeer ernstig moet op het Grondwetsartikel worden
gelet.” Daarmee was ieder het eens; zonder stemming werd vervolgens
besloten, het Iste bataljon van de brigade, althans de vrijwilligers uit dat

1 Getuige D. J. Galle, Eng., dl. VIIl ¢, p. 216. 2 Getuige D. van Voorst Evekink,
av.,, p. 427. *J. J. G. Beelaerts van Blokland: ‘Oorlogsbelevenissen van een
cavalerie-officier’ (ca. 1960), p. s6. * A.v.
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