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bataljon toe en bracht daarbij een argument naar voren dat indruk maakte:
met machtiging van de koningin zei hij dat het haar uitdrukkelijke wens
was dat wie daarvoor in aanmerking kwam, Indië te hulp zou snellen, Er
waren nadien maar weinigen die bij hun weigering bleven.
Als eersten vertrokken van Voorst Evekink, een grote groep officieren

(onder hen de resterende vijf 'Indische') en de stafcompagnie van het Iste
bataljon, 'bestaande', aldus Beelaerts, 'uit personeel dat minder goed ter
been was." Dat eerste detachement vertrok op 7 januari' 42 uit een Schotse
haven aan boord van de 'Colombia', een schip van de KNSM dat tot
onderzeeboot-moederschip verbouwd was. Voor het tweede detachement
dat de gehele rest van het Iste bataljon zou omvatten, kon men pas voor
medio maart scheepsruimte vinden, maar begin maart zag het er in Indië
zo somber uit dat men dat tweede detachement niet meer uitW olverhampton
liet vertrekken. Daar was van Voorst Evekinks metgezel in Frankrijk,
kapitein A. C. de Ruyter van Steveninck, inmiddels tot overste bevorderd,
brigadecommandant geworden; hij bleef, aldus majoor Galle, 'met de
brokken zitten." Dat de Ruyter van Steveninck, de zevende commandant,
van die brokken toch nog een redelijk goed geheel heeft weten te maken,
zal uit hoofdstuk 9 blijken.

*

Het detachement dat zich op de 'Colombia' ingescheept had, was nog
varende toen de Japanners op Java landden. Het werd naar Colombo op
Ceylon gedirigeerd waar het op 4 maart aankwam, vijf dagen na de Slag
in de Javazee. Het was een onevenwichtig geheel: negen officieren, vijf-en-
zestig onderofficieren en korporaals, en zeventig soldaten. Aan het front in
Birma konden de Engelsen met dit kleine en vreemde groepje Nederlanders
niets beginnen. Het kwam onder admiraal Helfrich te ressorteren. Weken-
lang deden de Nederlanders niets dan schepen laden of lossen (er was in
Colombo een tekort aan havenarbeiders, speciaalna het bombardement van
begin april, toen de meeste Ceylonese havenarbeiders een tijdlang weg-
bleven). Medio mei werd besloten dat een deel van de Nederlanders een
groep zou vormen, het Korps Insulinde, voor het uitvoeren van geheime
operaties in bezet Indië. Overste van den Berge kreeg Iller de leiding van,
majoor Mollinger werd tactisch commandant, kapitein pel hoofdinstructeur
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