IRENE-BRIGADE NAAR INDIE?

en luitenant Scheepens instructeur; die laatste drie hadden in Engeland een
cursus van de Special Operations Executive gevolgd.

Van de ruim honderdvijftig man die het eerste detachement gevormd
hadden, werden ca. tachtig voor de training geschikt geacht, de meeste
overigen vertrokken naar Australi¢ of werden naar Engeland teruggestuurd.
Daar kwam ook kolonel van Voorst Evekink weer aan, in de zomer van '42
al; hij liep er vijf maanden rond zonder iets te doen te hebben, maar kreeg
per 1 december’42 de leiding van een nieuw bureau van Qorlog: het bureau
Organisatie Generale Staf, waar ook luitenant-kolonel Sas, inmiddels uit
Canada overgekomen, aan verbonden werd. Het bureau had als taak een
plan voor de opbouw van ecen Nederlands naoorlogs leger op te stellen.

De Enquétecommissie heeft in 1955 op het regeringsbesluit, het Iste bataljon
van de Irene-brigade naar Indié over te brengen, scherpe kritiek uitgeoefend:
zij sprak ‘haar afkeuring (ui.) over het in dit geval weinig bezonnen optreden
van de heer van Voorst Evekink . . . Nog meer veroordeelt zij de handelwijze
van de regering, die op het voorstel van de heer van Voorst Evekink is
ingegaan.’

Dat het optreden van van Voorst Evekink zich voor kritiek leent, beamen
wij: doordat hij zijn aanbod een zo theatraal karakter gaf (wilde hij zich
rehabiliteren voor wat hij een jaar tevoren in Frankrijk gedaan had?), bedierf
hij de zaak. Maar verdient het besluit dat het kabinet op 24 december 41
nam en dat door de koningin hartelijk toegejuicht werd, een zo ongenuan-
ceerde veroordeling? Wij menen van niet. Il faut juger les faits d’aprés leurs
dates: welnu, op de genoemde datum behoefden noch de koningin, noch
haar ministers aan te nemen dat de strijd in Indié kort zou duren. De regering
wist dat Britten en Amerikanen in allerijl versterkingen naar het Verre
Qosten zonden, de Amerikanen vooral naar Australié, de Britten naar
Singapore. Was het dan zo vreemd dat een daarvoor geschikt deel van een
Nederlandse militaire eenheid naar Indi€ gezonden werd? Inderdaad, in
militair opzicht was dat niet meer dan een gebaar, maar de regering gaf er
tegenover Indié, tegenover de bevolking in bezet gebied en tegenover haar
bondgenoten mee aan dat ook Nederland zich tot ket uiterste wilde in-
spannen.

1A, dl VI a, p. 206.
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