
INDIË VALT

N u zijn onmiddellijk na van Voorst Evekinks rekest door generaal
van de Vijver en kapitein Kruls argumenten naar voren gebracht die tegen
het plan leken te spreken: het Iste bataljon zou pas op I mei '42 in Indië
kunnen aankomen, het zou zich dan vier maanden moeten aanpassen en het
had afwijkende wapens en afwijkende munitie, Wij achten van die argu-
menten het eerste in de omstandigheden van eind december '41 irrelevant,
het tweede een slag in de lucht en het derde onjuist, want die wapens en die
munitie zou men, zij het misschien met enige moeite, kunnen aanvullen.
Ook het feit dat er bij de brigade als geheel weinig enthousiasme heerste om
tegen Japan ten strijde te trekken, mocht bij de regering niet de doorslag
geven; met volksstemmingen valt geen oorlog te voeren.

Er is, dat zij grif erkend, van het door het kabinet op 24 december' 41
genomen besluit niet veel terechtgekomen; de ongenuanceerde kritiek
evenwel die de Enquêtecommissie er op uitgeoefend heeft, kunnen wij niet
delen.

*
Vervolgens de marine.

Admiraal Furstner die er begin '41 op aangedrongen had, een deel van de
vloot uit Indische wateren naar het Europese strijdtoneel over te brengen,
deed nu, geheel begrijpelijk, het tegendeel: op aandrang van van Starken-
borgh en Helfrich en in overleg met de Admiralty besloot hij alle Nederlandse
eenheden die daarvoor in aanmerking kwamen, naar het Verre Oosten te
zenden: de drie onderzeeboten '0 21', '0 23' en '0 24' en de nieuwe
torpedobootjager 'Isaac Sweers' die in de Middellandse Zee opereerden en,
uit de wateren rond Engeland, de lichte kruiser 'Jacob van Heemskerck' die
in juni '40 in onafgebouwde toestand de oude 'Sumatra' waarop prinses
Juliana en haar gezelschap naar Canada voeren, begeleid had.

Dat ging allemaal niet zo vlot.
De drie onderzeeboten waren een half jaar of langer in de Middellandse

Zee actief geweest (meer hierover in hoofdstuk 9) - het was niet verant-
woord, ze rechtstreeks naar het Verre Oosten te zenden: zij moesten eerst in
Engeland een grondige onderhoudsbeurt ondergaan. Vandaar moesten zij
de lange reis naar Nederlands-Indië ondernemen. Voor zij de Indische
Oceaan bereikten, hadden de Japanners Indië al bezet. De drie onderzeeboten
werden toen naar Colombo gedirigeerd; daar was toen de 'Colombia', dat
als hun moederschip zou fungeren, al aangekomen.

Ook de 'Isaac Sweers' kon niet spoedig vrijgemaakt worden: eind '41-
begin' 42 was de Britse marine in de Middellandse Zee door allerlei zware
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