
MARINE-EENHEDEN NAAR INDIË

verliezen dermate verzwakt dat eigenlijk geen enkele torpedobootjager
gemist kon worden. De 'Isaac Sweers' die begin juli' 41 in dienst was gesteld,
eerst convooien tussen Engeland en Spanje begeleid had, vervolgens eind
september' 41 deelgenomen had aan een operatie waarmee een belangrijk
convooi naar Malta werd gebracht, en nadien voortdurend in touw was ge-
weest in het oostelijk bekken van de Middellandse Zee, werd pas eind januari
'42 door de Admiralty vrijgegeven. Via Aden en Colombo voer het schip naar
Java, maar toen het dicht bij dat eiland was, werd de Slag in de Javazee
gestreden en verloren - de 'Isaac Sweers' keerde naar Colombo terug en
werd vandaar na het verwoestende Japanse bombardement van begin april
met het restant van de Britse Eastern Fleet naar Mombasa teruggetrokken.
Niet anders verging het de 'Jacob van Heemskerck'. Deze lichte kruiser

die tot luchtverdedigingskruiser was verbouwd, was eind maart' 41 in dienst
gesteld, had vervolgens convooien geëscorteerd in de Engelse wateren en.
werd in december' 41 gereedgemaakt voor vertrek naar het Verre Oosten.
Dat vertrek vond op 12 januari' 42 plaats. Op 21 februari verliet hij Colombo ~
hij verloor enkele dagen doordat hij in Trincomalee munitie laden moest
die voor deEngelse jagers bestemd waswelke tot Doormans eskader behoor-
den; die munitie werd, goed vastgesjord, bovendeks meegenomen. De
'Heernskerck' was op 27 februari, toen Doormans eskader ten onder ging,
dicht bij Java, kreeg opdracht naar Tjilatjap te gaan op Java's zuidkust, maar
werd nog voor hij die haven bereikt had, naar Colombo teruggeroepen; op
weg daarheen sloeg het schip, dat uiterst wendbaar was en waarvan de
snelheid binnen een minuut van normaal tot 26 mijlopgevoerd kon worden
(ruim 48 km), met succeseen aanval van negen Japansebommenwerpers af.
Men telde 36 bommen waarvan, door de deklading, één al voldoende zou
zijn geweest om de 'Heemskerck' op te blazen, maar zij werden alle ont-
weken. Met nagenoeg lege olietanks kwam het schip op 6 maart weer in
Colombo aan en vandaar vertrok het, evenals de 'Isaac Sweers', in april
naar Mombasa.
Men ziet: alle eenheden van de Koninklijke Marine die, terwijl Japan de

Indische wateren binnendrong, oostwaarts gedirigeerd werden om de
strijdmacht onder admiraal Helfrich te versterken, hebben èf de Indische
wateren niet meer kunnen bereiken Of zijn er te laat aangekomen; de strijd
die men met zoveel hoop ingezet had (een hoop die bij de publieke opinie
belangrijk versterkt was toen Churchill en Roosevelt Abda-Command in het
leven hadden geroepen), was met een nederlaag geëindigd.


