‘ Abda-Command’

Nog in de loop van december was Churchill, van de Britse Chiefs of Staff
vergezeld, de Atlantische Oceaan overgestoken teneinde met Roosevelt en
de Amerikaanse militaire leiders, de Joint Chiefs of Staff, het overleg te plegen
dat noodzakelijk was in de nieuwe situatiec waarin de Verenigde Staten zich
niet alleen met Japan, maar ook met Duitsland en Italié in oorlog bevonden
(Hitler, door Mussolini gevolgd, had Amerika de oorlog verklaard). Voor
het beraad in Washington was al een hechte grondslag gelegd in het geheime
Amerikaans-Britse stafoverleg dat in de eerste maanden van 41 in Washing-
ton plaatsgevonden had; daar was, gelijk reeds in het vorige hoofdstuk
vermeld, de fundamentele afspraak gemaakt dat men, indien de Verenigde
Staten en het Britse Rijk zich samen zowel in Europa als in het Verre
Qosten in oorlog zouden bevinden, trachten zou, eerst Duitsland en Italié
en vervolgens Japan te verslaan.

Het was duidelijk: de Amerikaanse en de Britse oorlogvoering moesten
nauw gecodrdineerd worden, en dat op alle gebieden: oorlogsproductie,
transport, strategische plannen, opdrachten aan de bevelhebbers. Roosevelt
en Churchill besloten om ter verwezenlijking van die codrdinatie een nieuw,
in Washington gevestigd lichaam in het leven te roepen, de Combined Chiefs
of Staff, bestaande uit de drie stafchefs van de Amerikaanse marine, het
Amerikaanse leger en de Amerikaanse luchtmacht (én Roosevelts persoon-
lijke vertegenwoordiger admiraal William D. Leahy) en drie vertegen-
woordigers van de Britse Chiefs of Staff. Deze Combined Chiefs of Staff zouden,
door een eigen bureau bijgestaan, alle beslissingen nemen die voor de oorlog-
voering noodzakelijk waren, zulks volgens directieven van Roosevelt en
Churchill; zouden de Combined Chiefs of Staff geen eenstemmigheid kunnen
bereiken, dan zou de betrokken zaak aan de Amerikaanse president en de
Britse Prinie Minister voorgelegd moeten worden.

Inzake de eerste te ondernemen grote actic werden Britten en Amerikanen
het in Washington na lange en moeilijke discussies eens: als uitvloeisel van
de fundamentele afspraak zouden binnen enkele maanden landingen uitge-
voerd worden in Frans-Marokko en Frans-Algerié. Door dat besluit moest
evenwel, zoals wij al in deel 5 vermeldden, nagenoeg onmiddellijk een
streep gehaald worden toen bleek dat de Japanners in een tempo oprukten
waaruit het gevaar leck te ontstaan dat zij ook Australi&, althans belangrijke
punten op de kust van dat Gemenebestland, in handen zouden krijgen.
Terecht werd Australié onmisbaar geacht als basis voor een van de offensie-
ven waarmee men Japan uit zijn in het zuiden veroverde gebieden hoopte
te verdrijven; alles wat de Amerikanen, die nog met hun mobilisatie moesten
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