
OPRICHTING VAN 'ABDA-COMMAND'

beginnen en wier oorlogsindustrie nagenoeg van de grond af opgebouwd
moest worden, in de eerste maanden na Pearl Harbor beschikbaar kregen,
werd naar het Verre Oosten gezonden teneinde dwars over de Stille Zuidzee
een hechte verbindingslijn met Australië op te bouwen en Australië-zelf te
versterken. Niet alleen Australië vroeg trouwens de aandacht: óók de
Philippijnen waar de Amerikanen op het schiereiland Bataan doorvochten,
óók Nederlands-Indië, óók Singapore, óók Birma; Birma leek speciaal van
betekenis omdat de Amerikanen (zoals achteraf bleek: ten onrechte) Natio-
nalistisch China als een potentieel machtige bondgenoot zagen in de worste-
ling met Japan, en Birma was de enige basis van waaruit aan Tsjiang Kai-
sjeks regime in Tsjoengking hulp geboden kon worden.
Het Japanse offensief naar het zuiden hield een onmiddellijke bedreiging

in voor Amerikanen, Britten, Nederlanders en Australiërs. Uit het vorige
hoofdstuk bleek dat in de periode van eind '40 tot herfst '41 al een nuttige
vorm van samenwerking ontstaan was tussen vertegenwoordigers van de
Amerikaanse opperbevelhebber in de Philippijnen, de Britse opperbevel-
hebber in Singapore, de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (die
opperbevelhebber was van alle daar aanwezige strijdkrachten) en de Austra-
lische regering. Die samenwerking en de daaruit voortvloeiende afspraken
droegen een coördinerend karakter, maar er was door de deelnemers aan de
conferenties die in Batavia en Singapore plaatsgevonden hadden, geen
voorstel gedaan aan de betrokken regeringen om, als het tot oorlog in het
Verre Oosten kwam, een eenhoofdig opperbevel in te stellen. Enkele dagen
na Pearl Harbor nu opperde president Roosevelt, gevolg gevend aan een
voorstel van Tsjiang Kai-sjek, het denkbeeld dat op korte termijn in Tsjoeng-
king en Singapore twee nieuwe conferenties gehouden zouden worden: in
Tsjoengking een van Amerikanen, Britten en Chinezen, waartoe de Russen
als waarnemers uitgenodigd zouden worden (Roosevelt hoopte dat de
Sowjet-Unie bereid zou zijn, Japan de oorlog te verklaren), in Singapore een
van Amerikanen, Britten, Nederlanders en Australiërs. Roosevelts verwach-
ting was daarbij dat men zou kunnen verhinderen dat de Japanners hun
strijdkrachten op het ene gebied na het andere concentreerden - zij vielen op
zo ver uit elkaar liggende punten aan dat, zo meende met name de Ameri-
kaanse opperbevelhebber op de Philippijnen, generaal MacArthur, die
spreiding zelve een 'golden opportunity' bood voor een 'master stroke?
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