
INDIË VALT

Governments concerned' besloten hadden, Abda-Command op te richten. Inder-
daad de regeringen van Australië en Nieuw-Zeeland, via het Londense
Dominion Office geraadpleegd, hadden hun principiële goedkeuring gegeven
maar de Nederlandse niet. De Nederlandse ministers waren diep gegriefd-
zij konden evenwel niet publiekelijk protesteren zonder voedsel te geven
aan de propaganda van de Duitsers en NSB' ers in bezet gebied die naar
aanleiding van de aankondiging, 24 november, inzake de komst van
Amerikaanse troepen in Suriname, beweerd hadden dat Nederland als
quantité négligeable behandeld werd.
Grote bezwaren waren er tegen Annexe II.
Besloten werd, van Roosevelt en Churchill te vergen dat daar wijzigingen

in zouden worden aangebracht waaruit zou blijken dat de tot Wavell te
richten nadere aanwijzingen ook namens de Nederlandse regering gegeven
zouden worden, dat admiraal Furstner in Londen, telkenswanneer het nodig
was, geraadpleegd zou worden door de Britse Chiefs of Staff; en dat die
Chiefs of Staffhtill 'opinion' niet alleen aan hun eigen maar ook aan Neder-
landse vertegenwoordigers in Washington zouden telegraferen. Besloten
werd voorts dat Gerbrandy als minister-president bij Eden en bij Drexel
Biddle zondagochtend 4 januari krachtig zou protesteren tegen de onder-
vonden behandeling en dat van Kleffens onmiddellijk naar Washington
zou vertrekken. Daar waren Britse faciliteiten voor nodig. Eden, die zich
Gerbrandy's verontwaardiging volledig kon indenken, lichtte Churchill in.
'Dutch', zo noteerde op zondag 4 januari de Permanent Secretary van het
Foreign Office, Sir Alexander Cadogan, in zijn dagboek, 'are furious at
decisions being taken in Washington without being gillen a chance of expressing
their opinion. They are quite right.' Maar Churchill deed diezelfde zondag uit
Washington in een, aldus Cadogan, 'ridiculous message' weten dat de twee
Nederlandse ministers beter in Londen konden blijven - een mededeling die
door Cadogan 'very tactfully' telefonisch aan van Kleffens overgebracht
werd.!

Nu, die tact maakte op van Kleffensniet veel indruk. Hij insisteerde dat
de door Nederland gevergde wijzigingen aangebracht zouden worden in
Annexe II. Die eiswerd in Washington in eerste instantie aan Churchill en de
Britse Chiefs of Staff voorgelegd. Churchill placht geen belangrijke beslissing
te nemen zonder goedkeuring van zijn War Cabinet, maar om voor al die
beslissingen, voorzover zij de oorlog tegen Japan betroffen, ook de goed-
keuring te vragen van de Nederlandse regering alsook van de regeringen

1 A. Cadogan: Diaries 1938-1945 (1971), p. 428.
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