
INDIË VALT

waar de toekomst van Indië van afhing, genomen zouden worden buiten
aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Nederlandse regering - op
r6 januari (de [apanners waren op Tarakan en in het noorden van Celebes
geland) deelde Oerbrandy in de ministerraad mee dat bij hem de gedachte
gerezen was, 'zich geheel te willenlosmaken van het reeds eerder behandelde
Annexe II.De oorspronkelijke opzet', zei Gerbrandy, 'was verkeerd; Neder-
land moetful! partner zijn, anders gevoelt men de eonsequenties van verkeerde
regelingen bij de opzet op ieder punt.' Michiels wees hem er toen op dat hij
op 3 januari in wezen met Annexe II accoord was gegaan.' Vier dagenlater
herhaalde Gerbrandy zijn standpunt, Hij noemde het 'absoluut; het gaat om
het Nederlands prestige; elk toegeven zal zich in de eonsequenties wreken,
ook bij latere vredesonderhandelingen. De Nederlandse souvereiniteits-
rechten moeten wij blijvend doen gelden.' Michiels was het met die eisen
eens, 'maar in de vorm waarin deze gesteld worden, bepleit hij grote voor-
zichtigheid; mèt de minister van sociale zaken' (van den Tempel) 'acht hij
bij onderhandelingen over kwesties als deze 'onaanvaardbaar' een gevaarlijk
woord.P

Zo was het - en Gerbrandy had zich de handen gebonden doordat hij op
4 januari, toen hij zijn verontwaardigd protest aan Eden kenbaar gemaakt
had, deze had 'assured that Netherlands Government will not allow what has
happened to interfere with their loyal col/aboration.'3

In Londen kwam de Pacific War Council voor het eerst op IQ februari
bijeen (Balikpapan, het vliegveld van Kendan en Ambon waren gevallen en
de Japanners vochten al op het eiland van Singapore), en in Washington
vond de eerste vergadering van de daar in het leven geroepen Pacific War
Council pas op r april plaats, bijna vijf weken na de Slag in de [avazee,

*

Kort na zijn benoeming tot luitenant-gouverneur-generaal van Nederlands-
Indië vertrok van Mook naar Washington waar hij medio januari arriveerde.
Wel gaf het Netherlands Purchasing Committee zich onder van den Broeks
energieke leiding aile moeite om het sturen van wapens naar Indië te be-
spoedigen, maar het was wenselijk dat daarop in Washington bij de regerings-

1 Ministerraad: Notulen, rö jan, 1942. 2 A.v., zo jan. 1942. 3 Telegram, 4januari
1942, van Eden aan Churchill (bijlage bij a.v., 6 jan. 1942).
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