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maar door een man in de arm te nemen die binnenskamers een van de naaste
adviseurs van president Roosevelt was: Felix Frankfurter, lid van het
United States Supreme Court; met deze had de gezant, Loudon, contact
opgenomen. Hij had hem openhartig verteld met welke bezwaren van Mook
uit Batavia gekomen was; van Mook op zijn beurt had met Harry Hopkins
gesproken, een andere vertrouweling van de president.

Op 30 januari werden van Kleffens, van Mook en Loudon in het Witte
Huis door Roosevelt ontvangen. Het gesprek ging eerst over de Amerikaanse
troepen in de West (het was bij die gelegenheid dat Roosevelt, zoals wij al
aanhaalden, zei 'de wens van Venezuela om Curaçao en Aruba te bezitten,
best te kunnen begrijpen') - vervolgens kwam de strijd in Indië ter sprake.
Roosevelt, aldus van Kleffens in zijn dagboek-verslag,

'zei, admiraal Hart ... physiek niet meer geschikt te achten het commando aldaar
over de zeestrijdkrachten te voeren, en wilde dat zien opgedragen aan onze vice-
admiraal Helfrich; dit had hij aan de Engelsen voorgesteld en hij was hun ant-
woord wachtend. Dat zou inderdaad voor iedereen een grote verbetering zijn,
want Hart is aftands, en Helfrich is goed en aggressief.
Daarna gaf de President te kennen, een voorstander te zijn van onze deelneming

aan de besprekingen in het Chiefs of Staff Committee alhier (dusver alleen Brits en
Amerikaans) in zaken ons betreffende. Dit was onzerzijds van het begin af
verlangd. Ook dat had hij aan Londen laten weten en was nu het antwoord
wachtende.' 1

Dat antwoord was positief. Een week later, 7 februari, waren de drie
Nederlanders opnieuw bij Roosevelt. HWI werd meegedeeld dat Helfrich
inderdaad de zeestrijdkrachten van Abda-Command onder zich zou krijgen
en dat Nederland voortaan geraadpleegd zou worden ('you will be consulted')
wanneer de Combined Chiefs of Staffbeslissingen moesten nemen die Neder-
landse belangen zouden raken. De drie waren daar niet tevreden mee,
'Iwant participation', zei van Kleflens. 2 'Have it', zei Roosevelt." De snelheid
waarmee hij dat zei, gaf te denken. 'De bespreking bij Roosevelt', noteerde
van Kleffens, 'kenmerkte zich door grote hartelijkheid' (en van Roosevelts
kant door een show van solidariteit: op grond van zijn gedeeltelijk Neder-
landse afkomst sprak hij bij voorkeur van 'we Dutch'4)

'maar ik kreeg opnieuw geen overweldigende indruk van de zakelijkheid, dege-
lijkheid en ejJiciencywaarmee de zaken door hem werden behandeld. Het is

1Van Kleffens: 'Reis naar de Verenigde Staten ... (ro januari-v maart 1942)',
p. 17-18. 2 Getuige van Kleffens, Enq., dl. VIII c, p. 490. 3 A.v., dl. II c, p. 305.
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