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alles wat oppervlakkig. De bezigheden van de president der Ver. Staten, wie ook
de drager van dat ambt is, zijn teveel omvattend voor wie ook.' 1

Hoe zou die 'participation' nu geregeld worden?
Aan de Nederlandse legatie te Washington waren een marine- en een

militaire attaché verbonden, respectievelijk schout-bij-nacht J. E. Meyer
Ranneft en kolonel F. G. L. Weyennan, een officier van het Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger; Ranneft was in '38 benoemd, Weyerman in
oktober '40, toen het voor het Knil van belang was, aan de legatie te
Washington een functionaris toegevoegd te krijgen die bij de Amerikaanse
militaire departementen op meer steun voor Indië kon aandringen. Nu was,
nog voordat Roosevelt gezegd had dat Nederland aan het beraad van de
Combined Chiefs of Staff zou deelnemen, in Londen besloten, twee officieren
van zo hoog mogelijke rang naar Washington te sturen om de Nederlandse
belangen tot gelding te brengen: Furstners rechterhand schout-bij-nacht
Termijtelen en oud-minister Dijxhoorn, die daartoe van kolonel tot generaal-
majoor bevorderd was."

Zij arriveerden in Washington op 24 januari, d.w.z. nog voor duidelijk
was, met welke status zij werkzaam zouden zijn. Die status leek evenwel
geregeld toen Roosevelt op 7 februari Nederlands 'participation' in het
beraad van de Combined Chiefs of Staff toegezegd had. Loudon nam Ter-
mijtelen en Dijxhoorn op 13 februari mee naar het Witte Huis om hen aan
Roosevelt voor te stellen. De president zei toen, blijkens het Nederlandse
verslag van dit gesprek, 'dat hij het van groot belang achtte, dat schout-bij-
nacht Termijtelen en generaal-majoor Dijxlioom in Washington waren
aangekomen, omdat het Chiefs of Staff Committee van hun lokale kennis van
Nederlands-Indië' (Dijxhoorn was er nooit geweest) 'zou kunnen gebruik
maken en deze beide officieren waardevolle adviezen zouden kunnen geven'
(de 'participation' verdween en het werd weer 'consultation'). Termijtelen
betoogde toen dat Helfrich, pas in functie getreden als opvolger van Hart,
behoefte had aan meer marine-eenheden, vooral aan zware kruisers, en dat
de Japanse convooien aangevallen moesten worden, en ook Dijxhoorn zei
dat men de Japanners ter zee moest treffen: 'Als ze eenmaal geland zijn, is

1 Van Kleffens: 'Reis naar de Verenigde Staten ... (10 januari-o maart 1942)',
p. 27. 2 Dat besluit was genomen nadat van Loudon bericht binnengekomen was
dat president Roosevelt in Washington een soort War Council wilde oprichten
waarin Nederland vertegenwoordigd zou kunnen zijn door de gezant, 'bijgestaan
door vlag- en opperofficieren'. (brief, 24 dec. 1941, van van Kleffens, Furstner,
van Boeyen en Gerbrandy aan de koningin, Enq., dl. VIII b, p. 88)
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