
VAN KLEFFENS IN WASHINGTON

toe, dat Ranneft en Weyerman 'slecht waren behandeld', maar zij hadden
zich, zei hij, 'als lummels gedragen ... door daarover niet aanstonds'
(d.w.z. in de vergadering) 'luidkeels te klagen en weg te gaan alsof zij
volkomen tevreden waren. Op het gezantschap teruggekeerd heb ik',
schreef van Kleffens 's avonds,

'Rannefi en Weyerman gezegd dat het nu met die belachelijke bescheidenheid
tegenover buitenlandse admiraals en generaals voor altijd uit moet zijn; ik had
er echt genoeg van en heb Indië en Londen voorgesteld om, zolang Termijtelen
weg en zijn opvolger Stöve nog niet aangekomen is, Ranneft als diens plaats-
vervanger te doen optreden; Dijxhoorn op te dragen om ook in rebus Indicis
mee te praten, en Weyerman om hem behoorlijk bij te staan; in afwachting
van bericht bracht ik die regeling onmiddellijk in werking.' 1

In hoeverre nadien de Nederlandse belangen bij de Combined Chiefs of
Staff met kracht verdedigd zijn, zal in het volgend hoofdstuk uiteengezet
worden.

*

Nog voordat Ranneft en Weyerman in Washington voor de eerste maal in
een vergadering van de Combined Chiefs of Staff aanwezig waren geweest,
had in Londen op dinsdag 10 februari de eerste bijeenkomst plaatsgevonden
van de (Londense) Pacific War Council. Van Engelse kant waren daarChurchill,
de Deputy Prime Minister Attlee, Eden en de drie Britse stafchefs aanwezig,
Brits-Indië en Birma werden vertegenwoordigd door de minister voor
Brits-Indië, Leopold Amery, Australië en Nieuw-Zeeland door hun High
Commissioners, Nederland door Gerbrandyen Michiels. 'The Council', aldus
de Britse historicus J. R. M. Butler, 'held four meetings in February and four
in March, but it cannot be said to have played any important part in the direction
of the war 2 - er werd van gedachten gewisseld, maar er werden hoogstens
aanbevelingen opgesteld, géén besluiten genomen; die besluiten namen de
Combined Chiefs of Staff te Washington en er waren maar twee personen die
met de al of niet goedkeuring van die besluiten iets te maken hadden:
Roosevelt en Churchill.
Vóór die eerste bijeenkomst van de Pacijic War Council zei Gerbrandy op

1 A.v., p. 39. 2 (United Kingdom, Cabinet Office) History of the Second World War,
Military Series,J. R. M. Butler: Grand Strategy, dl. III, tweede helft (1964), p. 437.
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