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dinsdagochtend in de vergadering van het Nederlandse kabinet: 'Wij
hebben hier te doen met een ernstige poging der Engelse regering om gedane
beloften in te lossen'; er werd afgesproken dat op vrijdag 13 februari een
speciale kabinetsvergadering gehouden zou worden, waar verslag zou
worden uitgebracht van het verhandelde in de Pacific War Counci/.1 Dat deed
Michiels: Churchill, zei hij, had gepresideerd,

'die een uiteenzetting gaf van de gedachte regeling en de grootste geheimhouding
verzocht. De Council zal zich niet bezighouden met het voeren van strategie;
generaal Wavell blijft zelfstandig; maar dit betekent niet, dat de Council zich
niet met militaire zaken zal bezighouden; hij werkt voor de toekomst.
De voorzitter acht, dat, wanneer de Nederlandse regering in de Council goed

beslagen ten ijs komt, haar vertegenwoordigers daar nuttig werk kunnen doen
en met name voor Indië belangrijke zaken kunnen gedaan krijgen."

Dat laatste was, althans wat de zich voor Indië aftekenende bedreiging
betrof, een misvatting. Churchills mededeling (in Michiels' weergave): 'De
Council zal zich niet bezighouden met het voeren van strategic', betekende
dat de Pacific War Council in kennis gesteld zou worden van genomen
besluiten zonder dat hij de bevoegdheid had, ze te wijzigen.

*

Op de dag waarop de Pacific War Council te Londen voor de eerste maal
bijeenkwam, 10 februari, was uit het Midden-Oosten een groot convooi
naar Java onderweg met een Australische divisie aan boord: de 7de, die in
het Midden-Oosten samen met de ode Australische divisie het Iste Austra-
lische legerkorps gevormd had. Ook die öde divisie zou naar Java vertrekken
maar zij was nog wachtende op schepen. Uiteraard zou de komst van deze
twee ervaren divisies de verdedigers van Java bij uitstek welkom zijn.
Wavell was zich evenwel in toenemende mate gaan afvragen ofhet zin had,
die komst door te zetten; de eerste schepen met de 7de divisie aan boord
zouden op 25 februari in Tandjong Priok, de haven van Batavia, aankomen,
maar het zou daarna nog wel een week of drie, vier duren voor die divisie
gereed zou zijn om aan belangrijke operaties deel te nemen, en wat de öde
divisie betrof: deze zou pas midden april op Java gereed staan. Daar kwam

1 Ministerraad: Notulen, 10 febr. 1942. 2 A.v., 13 febr. 1942.
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