
INDIË VALT

Deze beschouwing kwam pas enige tijd later in Londen binnen, maar
Wavells telegram van maandag de rode februari werd nog diezelfde dag in
Londen en Washington ontvangen en ontsleuteld, Maandagavond om
negen uur kwamen in Londen de Chiefs of Staff bijeen; zij moesten aan de
Combined Chiefs of Staff doen weten of zij het met Wavells voorstel: het
Iste Australische legerkorps niet naar Java maar naar Birma te sturen, eens
waren. Zij bereikten eenstemmigheid en van tien uur af namen zij vervol-
gens deel aan een vergadering van het Defence Committee: de commissie uit
het War Cabinet die, wat Engeland betrof, onder voorzitterschap van
Churchill de beslissingen nam in alle militaire aangelegenheden van primair
belang. De vergadering duurde tot na middernacht en was, zo noteerde
generaal Brooke, de chef van de Britse legerstaf, in zijn dagboek, 'mainly
concerned with decision as to whether attempts should be made to reinforce Java.
Strategically this would be defin.itely unsound under present conditions. Politically
it may be difficult not to do sa' (zouden de Nederlanders niet het gevoel hebben,
in de steek gelaten te worden?). 'Provisionally decided to send [6th] Australian
Division back to Australia and 7th Division to Burma and Ceylon.'1

Dinsdagochtend 17 februari werd Furstner voor een bespreking met de
Britse stafchefs uitgenodigd; hij was de eerste Nederlander die in kennis
gesteld werd van het feit dat Churchill en zijn stafchefs 'were recommending',
aldus Brooke, 'that Java should not be reinforced by Australians.'2 De dag te-
voren had Furstner wellicht nog gehoopt dat het zou gelukken, na de val
van Singapore Java tot een hecht bastion te maken, maar nu werd hem
duidelijk dat Java zou worden opgegeven. Hij alarmeerde Gerbrandyen
Michiels. Diezelfde avond kwam de Pacific War Council bijeen voor een
vergadering die om half zeven begon en anderhalf uur duurde. 'As I had
expected', noteerde Brooke, 'it was a more difficult meeting than the previous
one' (de eerste, die zeven dagen eerder gehouden was). 'But on the whole the
Dutch took it wonderfully wel! that they could expect no Australian reinforce-
tnents'?

Omtrent het verloop van de besprekingen op die dinsdagavond (waaraan
ditmaal voor Nederland Gerbrandy, Michiels èn Furstner deelgenomen
hadden) werd woensdagochtend, toen Gerbrandy, gezien 'de zeer ernstige
toestand in Indië', het Nederlandse kabinet in Spoedvergadering bijeen-
geroepen had, het volgende genotuleerd:

1Brooke's dagboekaantekening wordt geciteerd in Arthur Bryant: The Turn of
the Tide 1939-1943. A study based on the Diaries and Autobiographical Notes of Field
Marshal the Viscount Alanbrooke (I957), p. 307. 2 A.v. S A.v.
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