WAVELL VERTREKT

mij met rechtmatige trots . . . Meer dan ooit voel ik mij een met u in dc over-
tuiging dat God uitkomst zal geven.’

Op 20 februari, één dag voor de toespraak van de koningin (en één dag na
de verwoesting van Port Darwin), deden de Britse Chiefs of Staff Wavell
weten, ‘that, since every day gained was of importance, Java should be defended
with the utmost resolution by all the combatant troops for whom arms were
available’, en twee dagen later seinden de Conbined Chiefs of Staff Wavell de
volgende instructies met betrekking tot Java?:

‘All men of fighting units for whom there are arms must continue to fight without
thought of evacuation, but air forces which can more usefully operate in battle from bases
outside Java and all air personnel for whom there are no aircraft and such troops,
particularly technicians, as cannot contribute to defence of Java should be withdrawn.
With respect to personnel who cannot contribute to defence, general policy should be to
withdraw U. S. and Australian personnel to Australia.’

Het gebied van Abda-Command was inmiddels in drie fragmenten uviteen-
gevallen: Birma, Java, en Noord-Australié — had het nog zin, de bevels-
organisatie in stand te houden? De Britse Chiefs of Staff dachten van wel:
hun voorstel was, Abda-Command naar Fremantle in West-Australié te
verplaatsen, en hun Amerikaanse collega’s konden op zichzelf met een ver-
plaatsing accoord gaan, maar Wavell zelf stelde Londen en Washington
voor, Abda-Conumand op te heffen. Daartoe werd door de Combined Chiefs
of Staff op 23 februari besloten en toen Wavell dat vernomen had, bepaalde
hij dat zijn staf op woensdag 25 februari om negen uur ’s ochtends zou op-
houden te functioneren.

Wavell had 66k voorgesteld dat hem persoonlijk verlof gegeven zou
worden op Java te blijven: hij was als een kapitein die met zijn schip ten
onder wilde gaan. Dat offer werd door Londen en Washington zinloos
geacht; hij kreeg instructie, naar Brits-Indié terug te keren. Op 27 februari
bevond hij zich weer in New Delhi.
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