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te bieden (had)" en dat operaties van de Anzacforce en van de Eastern Fleet
onverantwoord zouden zijn aangezien er geen vliegkampschip voor be-
schikbaar zou zijn (er was er één, maar één was weinig).
Inderdaad, Helfrichs inzicht schoot tekort. Kennelijk had zelfs de onder-

gang van de 'Prince of Wales' en de 'Repulse' hem nog niet geleerd dat men
een onaanvaardbaar risico nam wanneer men zware eenheden als slagschepen
zonder voldoende bescherming-in-de-lucht voorwaarts zond in zeegebieden
waar zij door vliegtuigen van de tegenstander aangevallen konden worden,
en evenmin was de betekenis van de verwoestende aanval op Port Darwin,
waaruit hij had kunnen coneluderen dat Japanse vliegkampschepen zich in
of bij de Indische wateren bevonden, tot hem doorgedrongen. Was Straat
Bali nog wel open? Op 18 februari was een eerste uitval daarheen Doormans
eskader op het verlies komen te staan van één torpedobootjager die tot
zinken was gebracht, en van de 'Tromp' en nog twee torpedobootjagers
die ter reparatie naar Australië hadden moeten gaan. Waren de havens van
Tandjong Priok, Soerabaja en Tjilatjap nog wel bruikbaar? De Indonesische
havenarbeiders waren in Soerabaja al na het eerste zware bombardement
(3 februari) weggebleven, Tandjong Priok was hoogst kwetsbaar en de
installaties van Tjilatjap op Java's zuidkust waren veel te klein om die van
Tandjong Priok en Soerabaja te vervangen. En hoe stond het met de
'Langley'? Hij werd op de dag waarop hij in Tjilatjap verwacht werd,
27 februari, door de Japanners tot zinken gebracht. Had het overbrengen
van Amerikaanse B-25's zin? Neen: geen enkel vliegveld op Java was nog
veilig. Konden de Anzacforce en deEastern Fleet iets van belang ondernemen?
Neen: de Anzatforce bestond slechts uit kleine eenheden en dat de Eastern
Fleet niet tegen de Japanners opgewassen was, zou begin april in de Indische
Oceaan blijken - zo overtuigend zelfs dat wat er van de Eastern Fleet restte,
op Mombasa terugviel. Reëel was Helfrichs telegram slechts voorzover het
op het Britse vliegkampschip 'Indomitable' betrekking had, maar dat schip
hád op 24 februari al opdracht, Java aan de zuidkant te naderen teneinde een
aantal jagers over te vliegen. Dat geschieddeop 27 februari en de 'Indomitable'
verliet vervolgens de Indische wateren om naar Colombo te varen.
Op 26 februari, twee dagen na de verzending van zijn noodkreet aan

Furstner, gaf Helfrich schout-bij-nacht Doorman bevel, met zijn eskader de
Japanse vloot aan te vallen die ter dekking van de invasie-convooien in de
Javazee verwacht werd. Het bevel heeft tot de Slag in de Javazee geleid die

1Telegram, 25 febr. 1942, van Gerbrandy aan van Starkenborgh (RvO, Ind. ColI.,
kopieën uit archief Buitenl. Zaken, zonder bronno).
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