
HELFRICH EN DE SLAG IN DE ]AVAZEE

Volstrekt begrijpelijk was Helfrichs bevel om de strijd met de Japanners
niet te ontwijken, dan ook zeer zeker. Maar was het ook verantwoord?

Het eerste punt dat wij dienen na te gaan, is of Helfrich gehandeld heeft
conform zijn orders. Tot 25 februari negeri uur 's morgens stond hij onder
Wavell. Hij kende, gelijk reeds vermeld, de strekking van de orders die
Wavell bereikt hadden. In die orders was sprake geweest van land- en
lucht-, niet van zeestrijdkrachten. Er had in die orders kunnen staan dat
Wavell er zorg voor diende te dragen dat Doormans eskader onmiddellijk de
Indische wateren verliet; dat stond er niet in. Integendeel, zou men kunnen
zeggen. 'Java should be defended with the utmost resolution by all the combatant
troops for whom arms were available', hadden de Britse Chiefs of Staff doen weten
(20 februari) en: 'All men of.fighting units for whom there are arms must continue
to fight without thought of evacuation', hadden de Combined Chiefs of Staff
geseind (22 februari) - het was logisch, daaruit te coneluderen dat bij die
verdediging ook de vloot diende te worden ingezet. Hoe zou men trouwens
anders bij de landstrijdkrachten 'the utmost resolution' kunnen bevorderen?
Helfrich zei tegen Wavell vlak voor diens vertrek, 'dat ik tot het laatste toe
stand zou houden met de zeestrijdkrachten. Hij knikte goedkeurend en
zeide me, dat hij hetzelfde zou doen."

Onze conclusie is dat Helfrich in elk geval conform de ontvangen orders,
althans in hun geest, gehandeld heeft. Is daarom het oordeel van admiraal
King: dat in het zuidwesten van de Pacific, d.w.z. in het gehele gebied van
Abda-Command, een 'very bad strategy' gevoerd is, onjuist? In militair opzicht,
zeker wat de vlooteenheden betrof, niet.
Macht ter zee is, gelijk reeds opgemerkt, een bij uitstek bewegelijke macht.

Landstrijdkrachten zijn veel minder bewegelijk en voor landluchtstrijdkrach-
ten gold in de tweede wereldoorlog hetzelfde omdat zij met hun betrek-
kelijk beperkt vliegbereik gebonden waren aan vaste bases. De macht ter zee
was in de oorlog tegen Japan, die in de immense ruimte van de Stille Oceaan
gevoerd werd, in de eerste plaats belichaamd in smaldelen waarvan vlieg-
kampschepen en slagschepen de kern uitmaakten; deze hadden evenwel de
bescherming van kruisers, torpedobootjagers en onderzeeboten nodig. Elk
van die schepen, ook het kleinste, was een kostbare, uitermate gecompli-
ceerde strijdeenheid die operationeel was dank zij haar zorgvuldig getrainde
bemanning en ingewikkelde bewapening. Men kan geen grote oorlog ter
zee voeren zonder verliezen te lijden, maar het is uiteraard verstandige
militaire strategie, die verliezen naar vermogen te beperken. Daarbij kan
niet verwacht worden dat men tevoren al een zuivere kijk heeft op de

1 C. E. L. Helfrich: Memoires, dl. I, p. 387.
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