INDIE VALT

risico’s die men loopt — die risico’s blijken pas, wanneer de strijd is ontbrand.

Wavells advies van 16 februari, dat het Iste Australische legerkorps niet
naar Java diende te komen, hicld de erkenning in dat de Japanners in en bij
Nederlands-Indié de superioriteit ter zee en in de lucht bezaten. Uit militair
oogpunt zou een aanbeveling zijnerzijds, de Abda-vloot uit de Indische
wateren terug te trekken, dan ook verantwoord zijn geweest — de Combined
Chiefs of Staff zouden dat ook uit eigen bevoegdheid aan Churchill en
Roosevelt hebben kunnen voorstellen. De vergelijking met hetgeen met
het restant van de Britse Eastern Fleet geschied is, ligt voor de hand: dit
restant verliet de wateren rond Ceylon, zulks op initiatief van de Britse
vlootvoogd, Admiral Sir James Somerville, toen het deze eenmaal duidelijk
was dat zijn smaldeel te zwak was om de strijd met de Japanners aan te
binden; niet alleen Ceylon, maar 66k Brits-Indié, 66k de rest van Birma
werd daarmee potentieel aan de Japanners prijsgegeven. Waarom? Omdat
het, aldus Somerville in een analyse die hij nog véér de Japansc uitval in de
Indische Oceaan aan de Admiralty zond, ‘the best counter is to keep an Eastern
Fleet in being, and to avoid losses by attrition’; zouden de Japanners Ceylon
veroveren, dan, aldus Somerville, ‘it will be extremely difficult, but not
necessarily impossible, to maintain our communications to the Middle East’ (langs
Qost-Afrika). ‘But if the Japanese capture Ceylon and destroy the greater part of
the Eastern Fleet, then ... the situation becomes really desperate.”® Men ziet:
bij Somerville stond de oorlog als geheel voorop: om het Midden-Oosten
1e behouden, was hij bereid, ter beperking van zijn verliezen, het gehele
Indische sub-continent prijs te geven met alles wat dat impliceerde voor
Engelands imperiale positie. Die positie was evenwel niet aan het Indische
sub-continent gebonden: er waren ook nog de Britse koloniale gebieden in
Afrika, er waren de Dominions. Binnen het Koninkrijk der Nederlanden
daarentegen was Nederlands-Indié veel belangrijker dan Brits-Indié binnen
het British Empire; ook waren in Nederland de gevoelens van verbonden-
heid met Nederlands-Indié sterker dan in Engeland de overeenkomstige
gevoelens met Brits-Indié.

Dat Wavell in zijn advies van 16 februari niet opnam dat zijns inziens de
Abda-vioot, ‘to avoid losses by attrition’, de Indische wateren moest verlaten,
is tekenend voor de mate waarin hij zich met Nederlands-Indié solidair
was gaan voelen. Helfrichs bevel van de 26ste februari mag men dan
ook niet op zichzelf beschouwen: het lag in de lijn van de gehele Abda-
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