
HELFRICH EN DE SLAG IN DE ] A V AZEE

strategie, en bij de opmerking van admiraal King die van very bad
strategy' sprak, verdient de aantekening geplaatst te worden dat hij lid was
van het college der Combined Chiefs of Staff, dat in eerste instantie die strategie
vaststelde. Wat de regels der militaire strategie eisen, is overigens in oorlogs-
tijd niet de enige factor die de gebeurtenissen bepaalt. Militaire operaties
zijn steeds middel tot het bereiken van een staatkundig doel - in laatste
instantie moeten niet de bevelhebbers bepalen wat er geschiedt, maar de
regeringen. WehlU, Roosevelt noch Churchill was er voorstander van, Java
prijs te geven zonder dat een poging ondernomen was, de Japanse vloot op
afstand te houden, en wat het standpunt was van de Nederlandse regering
had Gerbrandy op 17 februari in de Pacific War Council met duidelijkheid
gezegd: 'Zo nodig zal de Nederlandse strijdkracht Java alléén verdedigen.'

Helfrichs bevel sloot bij die opvatting aan.

*

Met inbegrip van alle Nederlandse eenheden werd de Abda-vloot in en kort
na de Slag in de Javazee nagenoeg geheel vernietigd. Op zaterdag 28 februari
kwamen de eerste berichten omtrent die nederlaag in Londen binnen,
toevallig op het moment waarop de Pacific War Council in vergadering
bijeen was. 'For the Dutch', schreef generaal Ismay die bij de bespreking
aanwezig was,

'the destruction if almost the last renmant of their naval power was a particularly bitter
blow, and on hearing the report Field Marshal Smuts- lift his seat and moved into the
chair next to Dr. Gerbrandy . .. 'At times like these, we Dutchmen stick together',
he said.'"

Drie dagen later, op 3 maart (de Japanners waren op Java geland en
maakten er snelle vorderingen), hield de koningin een radiotoespraak. Voor
haar was de zeventiende eeuw herleefd:

'Onze vloot in Nederlands-Indië ... heeft ... tezamen met onze bondgenoten
zware verliezen aan de vijand toegebracht." Daarmee is gestand gedaan de geest

1De premier van Zuid-Afrika die, als hij in Londen aanwezig was, aan alle bijeen-
komsten op hoog nivean placht deel te nemen. 2 H. Ismay: Memoirs (1960), p. 280.
B In feite hadden de Japanners in de Slag in de Javazee geen enkel schip verloren
maar de commandanten van de Geallieerde eenheden hadden gemeend dat één
Japanse kruiser en drie of vier torpedobootjagers tot zinken waren gebracht en dat
nog een tweede kruiser zwaar beschadigd was.
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