
VAN STARKENBORGH BLIJFT

Maar wat waren precies die 'onvoorziene gevallen'? Van Starkenborgh
drong op verduidelijking aan en kreeg toen te horen dat commandanten de
strijd mochten staken indien met voortzetting daarvan geen enkel nuttig
doel gediend zou zijn (zo had ook de instructie geluid die op I3 mei I940
aan generaal Winkelman gegeven was) - maar viel daar dan niet eventueel
ook een eis tot algemene capitulatie onder die afgewogen moest worden
bijvoorbeeld tegen de dreiging van een zwaar bombardement op Bandoeng ?
Op die vraag, aan Londen voorgelegd, kwam op 7 of 8 maart per code-
telegram antwoord binnen. Dat telegram kon niet meer ontsleuteld worden;
wetend dat de Japanners elk ogenblik konden opdagen, had van Starken-
borgh de codepapieren allaten vernietigen. Hoe dat zij, generaal ter Poorten
gaf zich op 9 maart met alle in Indië aanwezige Nederlandse strijdkrachten
over. De Engelse, Australische en Amerikaanse troepen capituleerden
drie dagen later.

*

Vóór van Mook waren al anderen uit Indië weggezonden. Als grondslag
gold hierbij dat de betrokkenen hun gezinsleden niet mochten meenemen,
maar aan die regel werd in de toenemende verwarring (een verwarring die
wij in deel II zullen schetsen) niet steeds de hand gehouden. Overigens
waren niet alleen mensen geëvacueerd.

Van de goudreserves van de Javase Bank, groot bijna f 380 mln, was het
grootste deel in de loop van '4I naar de Verenigde Staten overgebracht;
begin '42 volgde een restant van ca. f IOO mln dat door twee schepen mee-
genomen werd, waarvan een naar Australië, een naar Zuid-Afrika voer.
Voorts werden van de in Indië geïnterneerde NSB' ers bijna honderdvijftig
die als de meest fanatieke golden, onder bescherming van dertig mariniers
per schip afgevoerd met bestemming Suriname, met een ander schip enkele
honderden in Boven-Digoel geïnterneerde Indonesische nationalisten naar
Australië, en naar Australië verdwenen ook de ca. tweeduizend Japanse
staatsburgers die onmiddellijk na Pearl Harbor geïnterneerd waren. Bijna alle
tweeduizend Rijksduitsers die geïnterneerd waren in Noord-Sumatra,
gingen in januari aan boord van drie schepen met hestemming Brits-Indië-;
een van die schepen, de 'Van Imhoff', werd op de rede van die maand door
de Japanners tot zinken gebracht, bij welke ramp van vierhonderd-

1 Ca. vijf-en-zeventig zieken en ouden van dagen werden niet geëvacueerd.
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