
EVACUATIES UIT INDIË

worden gemaakt en daartoe hadden zij door Gerbrandy's telegram van
20 februari ook vrijheid gekregen. Om te beginnen zond van Starkenborgh
eind februari dr. A. H. J. Lovink naar Australië; Lovink was hoofd van het
Kantoor van Aziatische Zaken en had in die functie de Japanse spionage in
Indië krachtig bestreden - van Starkenborgh meende dat hij, in Indië
blijvend, teveel gevaar zou lopen. De gouverneur-generaal zag het verder
mèt Gerbrandy alswenselijk dat buiten Indië een kern gevormd zou worden
van Indische deskundigen; hij zag van meet af aan van Mook als leider van
dat team, maar toen van Mook in de laatste dagen van februari de bedoelde
groep ging samenstellen, was deze nog niet zo ver dat hij ook persoonlijk
Indië wilde verlaten. In overleg met van Starkenborgh koos van Mook
twee leden van de Raad van Indië uit: van der Plas en Soejono; voorts
generaal-majoor van Oyen (hij moest in Australië het geëvacueerde vlieg-
personeel opvangen); drie departementshoofden: mr. N. S. Blom (justitie),
Raden Loekman Djajadiningrat (onderwijs en eredienst) en mr. J. E. van
Hoogstraten (economische zaken); drie hoofdambtenaren op economisch
gebied: A. Bos (hoofd van de afdeling invoerzaken van het Kantoor van de
Handel), dr. ir. P. Honig (directeur van het Instituut voor Rubberonderzoek)
en ir. P. H. W. Sitsen (hoofd van de afdeling nijverheid ten departemente) ;
verder B. S. van Deinse, de uit Singapore overgekomen hoofdagent van
de Koninklijke Pakervaart-Maatschappij 1 (een scheepvaart-deskundige dus),
dr. R. E. Smits, directeur-secretaris van de Javase Bank, mr. D. Crena de
Iongh, directeur van het Nederlands-Indisch Deviezeninstituut, en tenslotte
prof. mr. J. Eggens, voorzitter van de Commissie voor Rechtsverkeer in
Oorlogstijd te Batavia (de Corvo-Batavia). Ir. C. J.Warners, hoofd van de
radiodienst der PTT, werd door van Starkenborgh persoonlijk uitgekozen
en aan de groep toegevoegd omdat Warners zich, in een zeer laat stadium
overigens, moeite was gaan geven, in Indië een net van geheime zenders op
te bouwenê; hem zag van Starkenborgh als hoofd van een hetzij van
Australië, hetzij van Brits-Indië uit werkende geheime dienst. Met inbegrip
van Lovink waren dat vijftien personen: dertien Nederlanders, twee
Indonesiërs. Twaalf van die vijftien namen op 2 maart plaats in een vliegtuig
dat hen naar Australië bracht - Lovink bevond zich daar toen al en van der
Plas en van Oyen weigerden te vertrekken; van der Plas had daar eigenlijk
principiële bezwaren tegen en van Oyen had voor zichzelf vastgesteld dat
hij pas met het laatste vliegtuig zou weggaan.

1 De KPM onderhield de civiele verbindingen in Indische wateren. 2 Wamers
was daarmee al begonnen toen de regering te Londen er op 27 februari' 42 (de dag
van de Slag in de Javazee) instructie toe gaf.
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