INDIE VALT

De samenstelling van het team had zonder nader overleg met Londen
plaatsgevonden. Op 4 maart kwam in Bandoeng een telegram van Gerbrandy
binnen?, waarin deze verzocht, een aantal journalisten en radiomedewerkers
te evacueren, alsmede ‘enige bekwame officieren geschikt voor uitwendige
organisatie van de guetrilla-oorlog’, “wellicht Indische monetaire en bank-
specialist’” en ‘één of twee economische specialisten’. Die specialisten bevon-
den zich toen al in Australié; daarheen werd toen ook nog de radiospreker
A. van Bovene geévacueerd wiens ‘gesproken mailbrief’ al v66r 10 mei ’40
enige tijd eens per week door de Avro uitgezonden was — een recks die
Radio Oranje voortgezet had. Van Starkenborgh meende dat van der Plas,
die perfect Maleis sprak en van wie aangenomen werd dat hij een bij uitstek
zuivere kijk had op de Indonesische mentaliteit, de beste figuur was om
radio-uitzendingen naar Indié te organiseren; hij deed op 6 maart een
dringend beroep op van der Plas, zich ter beschikking te stellen, deze gaf
daar gehoor aan en samen met generaal van Oyen (die door enige staf-
officieren vergezeld werd) nam van der Plas in de vroege ochtend van 7
maart plaats in het op twee na laatste vliegtuig dat Indié verliet: het steeg
van een asfaltweg in Bandoeng op om ook van Mook, de leider van het
team, naar Australié te brengen.?

Geheel gerust op dat leiderschap van van Mook was van Starkenborgh
niet. Hij had, zoals wij aan het slot van hoofdstuk 3 vermeldden, begin
november aan van Mook, toen op de nominatie staande om minister van
kolonién te worden, op Gerbrandy’s verzoek door zijn kabinetschef laten
vragen of van Mook accepteerde dat de regering, wat de toekomst van
Indié betrof, niet verder ging dan toe te zeggen dat er na de oorlog een rijks-
conferentie gehouden zou worden; van Mook had bevestigend geantwoord.
maar van Starkenborgh die wist dat van Mook in feite voorstander was van
een binnen het rijksverband snel zelfstandig wordend Indié, en die bovendien
vermoedde dat van Mook, lag het aan hem, de Indonesische nationalisten
verder zou tegemoetkomen dan de regering, zag zijn luitenant-gouverneur-
generaal in die twee opzichten niet zonder bezorgdheid vertrekken. Hij hield
het voor mogelijk dat van Mook Gerbrandy als minister van kolonién zou
opvolgen. Gerbrandy moest dan, meende van Starkenborgh, ietwat op zijn

* Tekst: Eng., dl. Il b, p. 170. 2 Twee toestellen vertrokken nog een dag later,
8 muaart; het ene was een haastig gereparcerde Knil-bommenwerper van het type,
Glenn Martin waarmee A. B. Wolff, eskader-commandant van de Militaire Luche-
vaart, met acht militairen, onder wie kapitein S. H. Spoor, naar Australié vloog,
het andere een kleine Lockheed die met benzinevaten volgestouwd was (door
een raampje was cen leiding naar de benzinetank geimproviseerd) en waarmee
de luitenant-vlieger F. Pelder Ceylon wist te bereiken.
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