
DOORVECHTEN!

In de eerste maanden van '42 viel dat Indië weg. Zeker, kort nadien, in
mei, werden de Nederlandse legaties in Londen en Washington tot am-
bassadesbevorderd (degezanten van Engeland enAmerika bij de Nederlandse
regering werden nu ook ambassadeurs), en wie dat wilde, kon daarin een
aanwijzing zien dat Nederland meer zou meetellen dan tevoren, maar in
feite was het tegendeel het gevaL Na de val van Indië kon Nederland nog
maar een bescheiden bijdrage leveren aan de Geallieerde oorlogvoering. De
maanden van strijd in Indië hadden de indruk gewekt dat Nederland min
of meer op voet van gelijkheid aan de oorlogvoering deelnam: Britse,
Amerikaanse en Australische eenheden hadden in Indische wateren onder
Nederlandse bevelhebbers geopereerd, Nederland was zowel in Londen als
in Washington lid geworden van de Pacific War Council en het had als enige
mogendheid een eigen afvaardiging mogen onderbrengen in het gebouw te
Washington waar de bureaus van de Combined Chiefs of Staff gevestigd
waren. Wat betekende dit alles evenwel in de praktijk? De bevelsperiode
in Indië was geschiedenis geworden en had de reputatie van Helfrich geen
goed gedaan; van de besprekingen in de twee Pacific War Councils bleek
spoedig dat zij geen invloed hadden op de Geallieerde strategie, en het
Nederlandse pied à terre bij de Combined Chiefs of Staff werd geen succes.
Dat laatste was van speciaalbelang omdat, zoals uit ons vorige hoofdstuk

bleek, de Combined Chiefs of Staff door Churchill en Roosevelt bedoeld
waren als (en zich ook ontwikkelden tot) het college dat onder supervisie
en voor de staatkundige verantwoordelijkheid van Churchill en Roosevelt
de Geallieerde strategie bepaalde - en aanbevelenswaardig is het dan, die
twee namen om te wisselen: Roosevelt en Churchill dus. Immers, naarmate
de Verenigde Staten er in slaagden, hun enorme reserves aan mankracht te
mobiliseren en hun ongeëvenaard productievermogen in dienst te stellen
van de Geallieerde oorlogvoering, werden zij in die oorlogvoering de
dominerende partner. In het Verre Oosten bevocht het Britse Rijk de
Japarmersin Birma, maar dat was een secundair strijdtoneel en de Amerika-
nen voelden zich sterk genoeg om geheel alleen met Japan af te rekenen;
ook de in Europa te volgen strategie werd, althans van '43 af, in toenemende
mate door de Verenigde Staten bepaald. Eerder haalden wij aan wat generaal
Ismay tijdens de eerste conferentie van de Combined Chiefs of Staff (die,welke
eind december '4I-begin januari '42 in Washington gehouden werd) van
een van de Britse officieren te horen kreeg: 'We are just holding our own with
British-American discussions'. Wamleer Engeland nadien in Washington in
redelijke mate voor zijn belangen kon opkomen, dan had dat te maken met
vijf factoren: (1) zijn prestige als mogendheid die in '39 de strijd met het
Derde Rijk aanvaard en deze in '40, alleenstaand, voortgezet had, (2) zijn


