DE POST BIJ] DE ‘COMBINED CHIEFS OF STAFE

ervaring als oorlogvoerende, (3) zijn krache als veruit de belangrijkste van
Amerika’s partners, (4) de nauwe werkgemeenschap tussen Roosevelt en
Churchill en (5) de bijzondere kwaliteit van de Britse vertegenwoordigers
binnen de Combined Chiefs of Staff, van wie met name Field Marshal Dill
een modecl was van vasthoudendheid en tact.

Het zou voor de beste Nederlandse vertegenwoordigers ecn mocilijke
opgave betekend hebben om in het chaotische en ondoorzichtige Washing-
ton, gebruik makend van rclaties nu cens binnen, dan weer buiten de
Comibined Chiefs of Staff, te bereiken dat men met Nederlands belangen
rekening hield, maar de regering beschikte niet over veel eminente krachten
en in elk geval was de genoemde opgave voor generaal-majoor Dijxhoorn
en schout-bij-nacht Stdve te zwaar. Zij waren al niet in staat, enige greep
te krijgen op het doen en laten van marine-attaché Meyer Ranneft en
militaire attaché Weyerman, van wie de laatste voortdurend over hen heen-
liep, laat staan dat zij het vermogen bezaten, binnen het apparaat van de
Conibined Chiefs of Staff enig gezag te verwerven. Zij werden door dezen
snel op een zijspoor gerangeerd, anders gezegd: met de afspraken die
van Kleffens begin "42 met president Roosevelt gemaakt had (zulks in een
situatie waarin in Indié gevochten werd en waarin dus reéle samenwerking
met Nederland voor de Combined Chiefs van belang was), werd geen rekening
gehouden. De situatie werd van maand tot maand onbevredigender en de
twee Nederlandse vertegenwoordigers konden er niets aan veranderen.
Dijxhoorn sprak in juli ’43 (hij was toen bijna anderhalf jaar werkzaam in
Washington) voor het eerst eens openlijk met de secretaris van de Combined
Chiefs of Staff, de Amerikaanse Brigadier-General John R.. Deane. ‘De agenda

van de vergaderingen . . . werd ons’, aldus Dijxhoorns verslag van hetgeen
hij zei, ‘tot voor kort steeds toegezonden. Plotseling hield dit op, zonder enige
mededeling terzake . . . Omtrent plannen voor komende operaties verneem

ik niets . . . Ik vraag mij dan ook af, wat ik eigenlijk hier doe . . . Van plannen
waarbij Nederland of Nederlands-Indié zijn betrokken, heb ik nimmer
gehoord, laat staan dat ik daaraan een werkzaam aandeel heb genomen.’
Wi tekenen bij dat laatste aan (en die factor mag niet uit het oog worden
verloren) dat het Nederlandse noch het Nederlands-Indische territoir een
belangrijke rol speelde in de offensieve plannen der Geallieerden. Een groot-
scheepse landing in West-Europa werd van een vroeg stadium af slechts
uitvoerbaar geacht in Frankrijk en wat Nederlands-Indié betrof: de Engelsen

1 Dijxhoorn: ‘Onderhoud met Brigadier-General Deane op 1 juli 1943’ (Collectie-
Dijxhoorn, kopieén en dubbelen, no. 14).
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