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hadden de kracht niet om er iets van betekenis te ondernemen en in het
perspectief van de Amerikanen lag het grootste en belangrijkste deel van
Indië ver bezijden de routes die naar Japan leidden. Anders gezegd: Geallieer-
de belangen werden nauwelijks geschaad wanneer de Combined Chiefs of
Staff de Nederlandse gedelegeerden als het ware lieten verkommeren in hun
optrekje. De aanvaarding van deze situatie borg echter wèl het gevaar in
zich dat vroeg oflaat Nederlandse belangen geschaad zouden worden.

*

Toen van Kleflens in januari en februari' 42 in de Verenigde Staten vertoefde,
had zich aan hem de conclusie opgedrongen dat de vertegenwoordiging bij
de Combined Chiefs of Staff en de aanwezigheid van een Nederlands gezant-
schap (spoedig ambassade) eigenlijk onvoldoende waren om in Washington
voor die Nederlandse belangen op te komen. In Londen teruggekeerd bracht
hij op Ia maart (één dag na de capitulatie in Indië) in de ministerraad verslag
uit van zijn bezoek aan Amerika; hij zei toen dat bij de Anlerikaanse Under-
secretary of State, Sumner Welles, 'sterk de opvatting (bestond): Amerika zal
deze oorlog uitmaken. Waarom', zo had Stunner Welles gevraagd, 'zit de
Nederlandse regering nog in Engeland, 'in dat failliete zaadje'?' Hij had het,
aldus van Kleffens. 'noodzakelijk ... geacht dat een paar leden der Neder-
landse regering blijvend zich in Washington bevonden.'!
Dat denkbeeld werd ernstig onder ogen gezien." Van Kleffens meende

persoonlijk dat in elk geval 'het zwaartepunt der Nederlandse regering' in
Londen moest blijven, maar op grond van verschillende argumenten ('de
VS willen erkend worden in hun betekenis':', en: 'Wij moeten er voor op-
passen, in Amerika niet als een bijwagen van het Britse rijk te worden aan-
gezien'é) bepleitte hij wèl dat op zijn minst twee ministers zich 'afwisselend'
in Washington zouden vestigen. Dat voornemen vond kennelijk vrij alge-
mene instemming, althans: het werd aan de koningin voorgelegd. Het leed
daar schipbreuk: de koningin had er geen bezwaar tegen dat deze of gene

1 Ministerraad: Notulen, 10 maart 1942. 2 Gerbrandy's mededeling in Enige
hoofdpunten (p. 246): 'Een ogenblik is overwogen of het gewenst was, de feitelijke
zetel der regering naar Washington te verplaatsen', vindt geen bevestiging in de
stukken. 3 Ministerraad: Notulen, 24 rnaart 1942. • Nota, II maart 1942, van
van Kleffens aan de ministerraad (Enq., punt p, gestene. bijl. 159).
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