
GERBRANDY STAAT JUSTITIE AF

Van de historische betekenis van het onder zijn voorzitterschap genomen
besluit om Japan de oorlog te verklaren, was Gerbrandy zich ten volle
bewust; hij had geconstateerd dat het begin '41 door hem bepleite beleid:
te handelen alsof Nederland, wat de noodzakelijke steun aan Indië betrof,
een garantie van Engeland en de Verenigde Staten bezat, door de feiten
gerechtvaardigd was; hij had bevorderd dat uit Engeland naar Indië aan
krachten gestuurd werd wat maar beschikbaar was; hij had met enkele van
zijn ambtgenoten onmiddellijk op wijziging aangedrongen van de voor
Abda-Command geldende bevelsverhoudingen; hij was Nederlands woord-
voerder geworden in de Londense Pacific War Council; hij had de zware
nederlagen die de Nederlandse en Nederlands-Indische strijdkrachten ge-
leden hadden, manmoedig geïncasseerd; hij had, kortom, leiding gegeven
aan een kabinet dat waarlijk oorlog voerde - oorlog met alle risico's van dien,
met alle verliezen aan mensenlevens ook die er uit voortvloeiden. Hij wist
dat wat de strijdkrachten in Indië gepresteerd hadden, in Engeland en een
tijdlang ook in Amerika oprechte bewondering had geoogst - iets daarvan
straalde op zijn kabinet en dus ook op hem persoonlijk af. Het kwam alles
zijn innerlijke zekerheid ten goede, het maakte hem zelfstandiger, weer-
baarder, het gafhem tevens, door de extra-verantwoordelijkheid die op hem
als minister-president rustte, meer gezag in de kring van zijn ambtgenoten.

Medio februari '42, toen de strijd in Indië Gerbrandy's volle aandacht
opeiste, had hij de portefeuille van justitie overgedragen aan zijn secretaris-
generaal van Angeren; tezelfdertijd had hij Koloniën (dat hij in november
,4I slechts ad interim overgenomen had) definitief aanvaard, maar dat
ministerschap duurde maar kort. In april arriveerde van Mook in Londen,
van een groot deel van diegenen vergezeld die van Starkenborgh en hij voor
vertrek uit Indië uitgekozen hadden, en in de loop van mei kwam na grondig
beraad (wij komen er straks op terug) vast te staan dat van Mook minister
van koloniën zou worden. Gerbrandy kwam dus zonder portefeuille te
zitten. Hij had zich opnieuw kunnen laten benoemen tot minister van
justitie, 'maar ik wenste', zo zette hij later aan de Enquêtecommissie uiteen,

'de heer van Angeren als minister te handhaven. Ik redeneerde: laat hij blijven,
hij is een uitstekende minister, wij hebben veel aan hem. Dus moet er gevormd
worden een departement dat zich bemoeit met alles wat de coördinatie van de
oorlogvoering betreft om deze met de weinige krachten die wij hadden (want
daardoor werd het zo moeilijk) tot het hoogste niveau op te voeren.'!

Inderdaad (en zo alleen is dat 'dus' verklaarbaar): nu voor Gerbrandy de

1 Getuige Gerbrandy, Enq., dl. V c, p. 654.
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