
GERBRANDY'S NIEUWE DEPARTEMENT

gevoegd. Een nieuwe secretaris-generaal van AOK werd niet benoemd.
'Secretaris' van het departement, en tegelijk secretaris van Gerbrandy (als
opvolger van Kasteel die tot gouverneur van de Antillen benoemd was),
werd een ambtenaar van de buitenlandse dienst, dr. J. G. de Beus, de vroegere
gezantschapssecretaris te Berlijn die in Londen eerst bij Financiën en vervol-
gens bij Buitenlandse Zaken geplaatst was, en naast deze kwam als feitelijk
raadadviseur (hij noemde zich bij voorkeur 'vriend des ministers') de oud-
gezant te Berlijn te functioneren, jhr. mr. H. M. van Haersma de With -
een kleurloze man, waar weinig van uitging en wiens houding in '40, na de
capitulatie, bij diegenen die er weet van hadden, aanleiding gegeven had tot
gegronde kritiek.l Veel had Gerbrandy niet aan deze kracht; van belang was
hoogstens dat van Haersma de With af en toe zaken waarbij Gerbrandy al
te impulsief gehandeld had, met enige diplomatieke tact weer in het rechte
spoor kon brengen.

1Voordat van Haersma deWith op I9 mei' 40 met de leden van het gezantschap en
het lagere personeel Berlijn verliet op weg naar Zwitserland (ir. A. Millenaar wiens
werk ten behoeve van Nederlandse gevangenen wij in het laatste hoofdstuk van
deel 8 beschreven, bleef in de Duitse hoofdstad achter), werd hij nog een keer
samen met de gezantschapsraad bij Reichsaussenminister Ribbentrop geroepen om
enkele documenten in ontvangst te nemen; ten afscheid gaf hij Ribbentrop een
hand in plaats van deze fanatieke nationaal-socialist duidelijk te tonen wat hij van
hem dacht. Toen begeleidende functionarissen van het Auswärtige AI'/'lt vervolgens
aan de per trein vervoerde Nederlanders dicht bij de Zwitserse grens deden weten
dat zij ongehinderd naar bezet Nederland konden terugkeren, verzette van Haersma
de With zich er niet tegen dat Millenaars chef, de landbouwconsulent, van dat aan-
bod gebruik maakte; toen hij eenmaal in Zwitserland was, bleek na de val van
Frankrijk dat hij vond dat eigenlijk allen die geen diplomatieke status hadden, er
wijs aan zouden doen om ook naar Nederland terug te gaan.
Van Kleffens was van deze feiten op de hoogte, Gerbrandy, naar wij aannemen,

niet. Het was evenwelook van Kleffens onbekend dat van Haersma deWith, hoewel
nog als gezant in dienst van de regering, zich begin september '40 bij de Duitse
legatie te Bern vervoegd had teneinde persoonlijk met vrouwen dochter naar bezet
Nederland te kunnen terugkeren. 'Er hat die Absicht', zo had de bedoelde legatie
aan het Ausurärtige Amt bericht, 'sich auf seinem Gut [bei] Nijkerk (Gelderland)
niederzulassen, und versiehert, dass er sich lediglich der Bewirtschaftung dieses Cutes
widmen wolle, ohne sich mit politischen Dingen [ernerhin zu befassen:' (brief, II sept.
I940, van de Duitse legatie te Bern aan het Auswärtige Amt, FOjSD, 555944-46)
Van Haersma de Withs naam was bij die gelegenheid door Ribbentrop gered:
deze had instructie gegeven, de oud-gezant niet tot Nederland toe te laten.
Wij citeren tenslotte uit van Kleffens' dagboek d.d. 3januari' 44: 'Naar Michiels,

met wie gesproken over een onbehoorlijke claim van Haersma de With, die in onze
berooide omstandigheden het waagt, niet minder dan een ton voorschot te vragen
op een hem te eniger tijd toe te kennen vergoeding voor zijn meubelen die (naar
hij aanneemt) bij de luchtbombardementen van Berlijn verloren zijn gegaan.'
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